Mardin mağaralarında bulunan Talabanicilere ait Rus yapısı roketlerin üzerindeki esrar perdesi aralandı 


447 roketi Türkiye ye 
bir yüzbaşı sokturdu 


HABER MERKEZİ Mardin'de bir süre önce magaralara gizlenmiş olarak bulunan 447 adet 


PERSEMBE 
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HAZİRAN 1979 


500 KURUS 


Kuruluş yik: 1924 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Ramazan Yıldırım CHP” ye katıldı. 
Diğerlerinin de katılması bekleniyor 


Rus yapısı roketi bir yüzbaşının büyük bir rüşvet karşılığı Türkiye'ye sokturduğu öğrenildi. 
Yapılan bir ihbar sonucu bu yılın başlarında ele geçen roketler Celal Talabani ve onun Türkive'deki kolu olan Şivan- 
| cılar tarafından 1978 yılı 
| icinde Surive sınırından 
| içeri sokuldu. Ancak bu- 


© Aynı Yüzbaşı roketlerin ele geçirilmesi operasyonuna da katıldı 


ae Nİ S 
| 


Apocular Batman'da bir TİKP taraftarını vurdu 


| 
a l YAZISI 4. SAYFADA 


güne kadar bir ordunun ihtivacına cevap verebi- 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Mucip Ataklı'ya “katil” diye 


THA'ya gö ilen İka hakaret eden AP'lilerle CHP'li 


Demirel'in milletvekilleri arasındaki Er "Gölge kavgalar pna ye EA aa gu ; 

z A bir kaç kez ara verildi © wm "= pg Kabinesinde” |/ letiim © Talabani... “Hain”di. 


ANKARA (ÖZ, Sıkıyönetim oylaması Meclis'i karıştırırken, bir süre önce CHP'den istifa eden Ramazan Yıldırım artisine döndü. CHP'den istifa eden ia milletvekūleri Turgut Boztepe, Eşref Cengiz ve Metin Musaoğlu'nun da partilerine geri dönmeleri bekleniyor. Bu durumda Ecevit'in Mataracı hakkındaki gensoru konusunu tekrar gündeme getirerek Demirel'e karşı bir gövde gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi. Öte andan, dün sıkıyönetim oylaması sırasında çikan avgalar nedeniyle oturuma iki kere ara verildi. 


OTURUM AÇILIYOR TBMM'nin saat 15.00' 


f Büyük Komutan” 


Şıvancılar 19777 de Talabani” ye katıldı oldu 8.SAYFADA 


Faik Türün 
İçişieri 
Bakanı 


ANKARA(THA) 

AP'nin hükümeti yık- ma çalışmalarının nümüzdeki günlerde sonuç- 


landirılacağı, bu nedenle MSP, MHP ve bazı ba- 
#mszların - desteğinde 

urulacak Demirel hükümeti sölge kabinesin luşturulduğu öne sürül THA'nın AP çevreleri- 


deki toplantısı yoklama ile açıldı. Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Han Fehmi Güneş sıkıyönetimin neden uzatılmasını istediklerini açıklayan bir konuşma yaptı. 


ys 
—. 


Güneş konuşmasında, örgütlenmiş suç ve suç örütleriyle karşı karşıya 


> | Belediye otobüslerine zam 


(Devamı sa.7, sü.1'de) ax elan 


Hükümet bunalımı 
Kıbrıs'taki görüşmeleri etkiliyor 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI LEFKOŞE'DEN 
BİLDİRİYOR 

Ecevit hükümetinin ülke içindeki güç durumu ve devam edip etmeyeceginin henüz anlaşılmaması, Kıbrıs'taki barışçı görüşmeleri olumsuz yönde 


ne dayanarak verdiği habere göre, Demirel'in başkanlığında kurulacak hükümette Nahit Menteşe, Necmettin Cevheri ve Nuri Bayar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenecekler. Öteki Devlet Bakanlıklarının -ise Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova ve Önol Şakar'a verileceği söyleniyor. 

Diğer bakanlıklar için ise şu isimler üzerinde duruluyor: Ahmet Kara- 

(Devamı 42.7, sü.3'de) 


a emma 
K.Maraş davasındaki işkence iddiaları önceden tezgahlanıyor 


Hergün gazetesi sorgusu yapılmayan 


geliyor 


© Bilet ücretleri dört tip. 
Hatlar kısalıyor, kumbaralı sisteme geçiliyor 
1500 biletçinin 
hangi işe yerleştirileceği belli değil İSTANBUL(ÖZEL) 
Halen sehir içi yolcu taşımasında İETT'nin ihtiyacı karşılayamaması yüzünden halkin büyük sıkıntı çektiği İstanbul' da Belediye otobüsleri bi- 


let ücretlerine zam yapılacağı öğrenildi. Belediye 


etkiliyor. Hükümetin i- Halkın yegane ulaşım PATIRE belâdiyeotobüsleri, LO; ese Da e h otobüslerine yapılacak a E e onlarada zam geliyor. Foto (Abdullah Kurtay) zammın “kumbaralı sis- 


tem"e uygun düzenleneceği ve dört tipte saptanacağı bildiriliyor. Buna göre Boğaz hattında sivil 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


TiKP Merkez ZAMLI BİLETLER 


sanigi konuşturdu eyw som alam | EE 141-142'den Şehiriçi: Sivil 5 lira, Öğrenci 2,5 lira e e a J ar ılanıyor (Devamı sa.7, sü.5'de) © MHP” nin yayın organının 19 Hazirandaki "4 b. 4 ME İM sorguda kendisine işkence yapıldığını j a E R 2 a söylediğini yazdığı sanığın sorgusu lanan “toprak devrimi ALLL N programının 141 ve 142. 0Zd ın g | 


bugün yapılacak 


ADANA (ÖZEL) 
MHP'nin yarı resmi yayın organı rergün ga- 


maddelere aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davaya bugün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edilecek 


77777 


YMM 


gün gazetesinin, "Sağır ve dilsiz sanık işaretle bana işkence yapıldı dedi" 


İTÜ öğrencisinden 


Mümtaz Soysal'ın 


zelesi Adana'da görül başlığıyla verdiği haber- Türkiye İşçi Köylü mekte olan Kahraman: de, adı geçen sanık Re- (Devamı sa.7, sü.5'de) hesabı maraş katliamı davasın- gep Hsence'i nin, ae y da, henüz sorgusu yapıl- ilsiz olması nedeniyle R: ; mayan bir Sri öy sorgusu (o yapılamamıştı. Mataracı, A , Ecevit'in Kıbrıs'a anayasa çıkartması 4 K | sunda kendine işkence Mahkeme Heyeti, 19 Ha- D H V H için yetki verdiği danışmanı Mümtaz Soyyapıildığmı söylediğini aranda LR e k emire ın sal, Milliyet gazetesindeki dünkü yazısın- y an D yazdı. . ili sağır-dilsiz (o okulundan | da CHP-MSP koalisyonunu savunuyor. 
20 Haziran tarihli Her- (Devamı sa.7, sü.5'de) endisine seçim Soysal, "Atlantik kıyılarında yapılan he- ea - g < 
garantisi verdiğini sapları altüst edelim ve böyle bir koalis- ti rp y ž aye 5 GENÇLİK SERVİSİ a prai dharsh a ag ve . yon olmaz diyenlerin suratma tokadı pat- k as A vu ` 4 Haziran günü İTÜ 7x Sağır ve dilsiz belgesiyle atalım” diyor. i i A Cimissuya binasında in eba yum z kl d Soysal şu anda Kıbrıs görüşmelerinde an rane i ei Türi P f a riie. enişini sanık, işaretle açıkladı k tarafını temsil etmektedir. Görüş le. VER dl 


bahane ederek yaptıkları forum nedeniyle gözaltına alınan 545 öğrenciden 
450 si tutuklandı. 

Uzun bir süre gözaltında bulunan 545 öğrenci 19 Haziran günü Sıkıyönetim Mahkemesine çıkarıldılar. Mahkemece, 


ANKARA(ÖZEL) 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, MHP'nin ve AP'nin, kendisi hakkındaki iddialarının temelsiz olduğunu, kendisinin verilmeyecek hiç bir hesabı olmadığını 


meler sürerken böyle bir hükümet kurulursa çok iyi olur diye düşünüyor olmalı. Çünkü hem Soysal, hem de Erbakan "Kıbrıs'ta Rum palikaryalarına bir Osmanlı tokadı atmak" konusunda tam bir fikir birliği içindedirler, Erbakanla Soysal bir birleşirlerse iş tamamdır. Artık fetih seferleri mi düzenlerler, yoksa 


=» “Bana işkence 


desenler: sevinç altan 


-< yapıldı,, dedi 


YMM 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söyledi. X z O p: k Demirel'in 1981 se- Yunanistan'la savaş için mehter takı- » kik Rakülta ipi zimleri için kendisine (Devamı sa.7, sü.7'de) P] sinde öğrenim gören öğ 


seçim garantisi verdiğini açıklayan Mataracı, AP Genel Başkanının imza- 

(Devamı sa,7, sü.9'da) 


renciler delil yetersizli- 
(Devamı 52.7, sü.10'da) 


Gözaltına alınan öğrencilerin velileri kaygıyla bekler- 


Hergün gazetösinin, "“Sorgusunda işkence yapıldığını söyledi" ken. (Fotoğraf: (AYDINLIK) 


diye yazdığı sağır ve dilsiz sanığın, henüz sorgusu yapılmadı. 
Hergün gazetesinin dün yayınladığı bu konudaki haberinin fotokopisi 


N 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m - pazartesi 
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ADANA 


21 Haziran 1979 


j nasii birlesecek 


Bundan bir süre öne Halkın Kurtuluşu :aflarında, devrimi, devrimciliği Mark::m-Leninzm öğrenmeye çalışan, Almanya'da çalışan bir işçiyim. Bir sürü yürüyüşe katıldım, altılar mı beşler mi, herneyse, 12 Mart faşist döneminde idam edilenler, öldürilenler, adına düzenlenen anma gecelerine katıldım. Şehrimizde örgütümüz adına düzenlenen gecelere, gece yarılarında kırk küsür yaşıma rağmen duvarlara afiş bile yapıştırdım. 
Kısaca maddi manevi, ŞEFLER ne istediyse, yaptım. O dönemde kiminle tanıştırıldımsa “devrimci bir arkadaş" tım. 

Halkın Birliği saflarından olan bir arkadaşı arabamla bizim bulunduğumuz şehirden toplantıya götürdügüm için en yakın arkadaşlarım bana karşı değişmeye başladılar, durumu Halkın Birliği'nden şef arkadaşa a ılattım bana “"saflarınızda demokr s yok" dedi. Bir sürü de vaiz verdıydı. 
Ve aynı şef arkadaş dün beni ÖL-DÜRMEKLİ tehdit etti. 

Şef arkadaşımızın tavsiyelerine uyarak biz okumaya başladık, Merksizm- Leninizm nedir ne değildir? Sorduk soruşturduk öğrendik biraz, ve hâlâ da öğreniyarıs; 

9 Haziran akşamı şehrimizin sevi- 


** 


Diye rından!, 


sınıf kini duydukla- 
&lbette bu insanlar toprak sahibi olan kimseler, üretim araçlarına sahip olan kimseler değil, Ama revizyonist ideolojinin tamamen etkisi altına girmiş bulunuyor lar, Onların örneklediğiniz davranışlarına yol veren bu düşünce sistemidir, 

Mao Zedung'un Üç Dünya Teorisi uluslararası proletaryanın sınıf çizgisi günümüzün dünya devrimi stratejisidir. 
Brejnevlerin teorisi ise Rus tekelci bürokrat burjuvazisinin sınıf çizgisi- nin ve dinya hakimiyeti stratejisihin i esidir. Bugün Arnavutluk ve peşi- ne takılan gaplar bütün temel ideoloji. ve siyasi, şorunlarda modern revizyoniğtlerin salindà yer, aliyorlar. 

Ortuda, biri işçi sınıfını, diğeri dünyanın en gerici burjuvazisini temsil eden iki ideoloji var. Elbette bu ikisi arasında /r"'kin" sorunu vardır. 
Ama bu, iki zıt kampda tamamen zıt iki tutuma yol açmaktadır. 

Çağımızda burjuvazi genel olatak sosyal gelişmenin önünde engel hali- ne gelmiştir. Geleceği olmayan, çöken bir sınıftır. Burjuvazi sosyal gelişmeye karşı ayak diretiyor. Gerçeğe karşı savaşıyor. Bu vüzden gerçekleri geniş halk kitlelerinden gizlemeye çalışıyor. Halkı siyasetten uzaklaştırabildiği sürece kendini güvencede görüyor.Bu yüzden zorbalık onun yöntemidir 


İşte revizyonizm de bu sınıfın ideolojisinin sosyalist maskeli olanıdır. Revizyonistler de tarihin gelişimini tersine çevirmeye ve gerçekleri gizlemeye ve halkı siyasetten uzak tutmaya çalışırlar. Gerçeğe karşı savaştıkları için bir kere gerçeği yakalayan insanlar onlar için "düşman" dır, Revizyonistlerin bu tutumunu siz de örnekliyorsunuz. Kendi görüşlerine güvenmeleri imkansızdır, Bu yüzden her türlü tartışmayı engellemeye çahışıyorlar. Açıktır ki tartışmalar insanların gerçeği yakalamasına hizmet eder. Tartışmaktan ancak gerçeğe dayananlar korkmaz. 


Halbuki» İşçi Sınıfı geleceği olan bir smıf. Sosyal gelişmeyi temsil ediyor. Marksizm de bu sınıfın ideolojisidir, Gerçeğe dayanır. Bu yüzden özgürlükten yanadır. e Marksistler emekçileri her zaman ikna edeceklerini bilirler. Çünkü onların çıkarlarını savunmaktadırlar. Her türlü engele rağmen ikna yöntemini kullanırlar. 
Burjuva ve revizyonist ideolojinin etkisi altındaki insanları kazanacakları- 


Üç Dünya Teorisi”nden neden hu kadar nefret ediyorlar? 


g OM v 
Aydınlık meclisi 


Almanya'dan 
Y.Fertaşar soruyor: 


len bır Türkiyelisinin düğünü vardı Orada HK, HB, şefleriyle karşılaştık HK, şefi utanma belası, gözleriyle de olsa bir "bilinçlice tedi. Bende HB'den olan arkadaşa gittim boynuna samldım tüm içtenliğimle yüzümü sakalma sürdüm öptüm, görüşelim arkadaş dedim. sizleri özledim, dedim “ben ‘Üç Dünya Teorisini bilinçlice savunanlarla konuşma gereği duymuyorum" dedi, Yanında tanımadığım. 
bir Türkiyeli vardı, o da şahittir. Ben "benimle görüşmezsen, Üç Dünya Teorisi yanlışlarımı nasıl düzeltirim, sen talebe-işçi,ben işçi ikimizin sınıfı bir yerde aynıdır, düşman değiliz, beni ikna edin" dedim. "seninle çelişkilerimiz şiddet yoluyla çözülecek hem- de yakın, silahla arkadaş,silah " dedi. 

Sizlerden ricam, bu arkadaşla nasıl konuşmalıydım? Nasıl konuşabilirim Üç Dünya Teorisini gerçekten kavradığıma inanmıyorum. Köşenizde kısaca cevaplandırırmısınız bu sorumu? 
Bu teoriden neden bu kadar nefret ediyorlar? MAO ZEDUNG , kendileri biz işçilere sevdirdiler, sahip çıkmamızı öğüt edenler, şimdi neden biz işçileri öldürmekle DÜŞÜNCEMİZİ öldüreceklerini zannediyorlar? En içten selamlarımı iletir başarılar dilerim. 


* 


na güvenleri tamdır. Hayatın her gün kendi düşüncelerinin doğruluğunu gösteren yüzlerce örnek sunacağını ve sunduğunu bilirler. 


Örneğin biz Üç Dünya Teorisini herkesle tartışmaya hazırız. Neden, çünkü doğru bir teori, Dünya gerçeğine dayanıyor ve onu özetliyor. 
Bütün gelişmeler de bize, bu teorinin doğruluğunu göstermek için gerekli malzemeyi bol bol veriyor. Aynı zamanda bu teoriye dayanarak gelişmeleri tahlil edebiliyoruz. Ama revizyonizmi savunanlar ne yapıyorlar? 
Kitaplardan bir iki anlamı değiştirilmiş alıntıdan başka neye dayanarak mücadele edebiliyorlar? Bu yüzden zorbalık yolunu ,tartışmaları baltala- ma yolunu tutuyorlar. Başkâ türlü gerçeklere karşı savaşa bilirler mi? 


İki ayrı sınıfın ' kini" iki aynı davranışa yol açıyor. Bizim için revizyonizmin etkisi altındaki insanlar kazanacağımız, kimselerdir. Geleceğin devrimcileridir. Onlar için ise kendileri gibi düşünmeyen herkes "'düşman"dır. "Silahla çelişkilerin çözülebileceği” cinsten. Revizyonizme karşı duyduğumuz kin bize "onbinyıllık mücadele azmi" veriyor. 
O saflarda tek bir devrimci bırakmama hedefini tehdit etmemizi ve o insanlarla yoldaşça tartışma imkanını her yolu deneyerek zorlamamızı getiriyor. Revizyonizmkin, onlar içinse saldırganlık ve zorbalık tutumunu getiriyor. 


İşte bu insanların size karşı tutumu bize onların  revizyonist ideolojilerini göstermeve tek başına yeterli. 


Düşünün bir kere, siz bir emekçisiniz, alçakgönüllükle Marksizmi yeni yeni araştırarak kavramaya gayret ettiğinizi, henüz Üç Dünya Teorisini yeterince kavrayamadığınızı ` bile söylüyorsunuz. Yani onların kullanmayı çok sevdikleri bir deyimletam "kemikleşmemiş"' siniz. Ama sizinle tartışıp sizi kazanmaya çalışacağı yerde, adam, sizi tehdit ediyor: Bunlar kimi kazanacak” Halkı nasıl birleştirecek? Bunların geleceği yoktur. 


Üç Dünya Teorisini burada size kısaca anlatma yerine en iyisi siz Aydınlık dergisinin 78. ve 82. ci sayılarına bakın. Orada geniş bir şekilde bu teorinin açıklamasını bulabilirsiniz. Bu dergileri Almanya'da ORİENT VERLAG Sophien Str. . 
P6000 Frankfurt an MAİN 90 adresinden temin edebilirsiniz. 


BOSSA'h işçiler: 


“TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BİZLERE AÇIK OLSUN” 


Sabancı'ya ait “Bossa I" fabrikasında işveren bizlere (o toplusözleşme gereği olan birinci kalite sabun değil içinden kum ve odun parçaları çıkan kalitesiz sabunları dağıtmaktadır. Dağıtımı ise aynı gün değil ayrı günlerde yapmaktadır: Bundan işverenin maksadı işçilerin birlik olup topluca itiraz etmemelerini sağlamaktı. Fakat durum işverenin (o düşündüğünün tersi oldu. 12.6.1979 tarihinde U7.0U-16.00 vardiyasına çıkarken isciler sabunları işverenin oturdu- 


gu personel dairesinin önüne attılar. "Böyle sabun verilirse, biz de böyle iade ederiz" dediler, 


O sırada fabrikada bulunan sendika başkanı Ahmet Yeterşans "'arkadaşlar, kendilerinin tuvaletlerine bakalım. Bize verdikleri sabunu kendileri kullanıyor mu?" dedi Daha sonra, "arkadaşlar, 


.bundan sonra yapılacak 


toplusözleşmeyi ' bütün işçiler birlikte yapacaktır dedi. İşçilerden birisinin "başkanım, bundan önceki, topiusözleşmelerae 


de böyle demiştiniz" demesi üzerine "Evet, doğru... söylemiştim, fakat söz vermemiştim. Şimdi burada, şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum, Siz kendimiz yapacaksınız. Bossa işçileri olarak bütün TEKSİF'e bağlı işçilere önder olacaksmz" dedi. 


Biz işçiler, sekinci a, da başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerinin işçilere açık olmasını ve her şubenin kendi toplusözleşmesini yapmasını istiyoruz. 


NAMIK KEMAL VE MUHSİN ERTUĞRUL 


B” toplumun uyanmasında, eğitilip kalkınmasında en etkili sanat unsuru, hiç kuşku yok ki, tiyatrodur. Tiyatro, aynı anda binlerce kişiyi uyandırır. İğneler. İyiyi-kötüyü, güzeli çirkini, haklıyı-haksızı, çalışanı-çalışmayanı, üreteni tüketeni, gerçeği ve sahteyi-yalanı dolanı... birrilara, ayırmada tiyatronun oldukça pratik bir görevi vardır. Bir zaman bölümü içerisinde bir romanı, öyküyü. .. on binlerce kişiye canlı olarak duyurmak ve onları etkilemek olası değildir ama bir tiyatro yapıtını bir-iki saatlik süre içerisinde onbinlerce kişiye ulaştırmak olasıdır. Tiyatro, zamanda savurganlığı önlediği gibi kısa sürede eğitmek gibi kendine özgü bir öneme de sahiptir. 

Namık Kemal'in başına belalar getiren, onu sürgünlere yollayan nedenlerin başında tiyatro gibi çok etkili bir silaha el-atması neden olmuştur, “Zillilahusfil-alem (Tanrı'nın gölgesi)" diye bilinen padişahın monarşik yönetimine karşı meşruti bir yönetimin gelmesini amaçlayan bu özr'irlük savaşçısı, kitlelerin uyanmasında tiyatronun üstün o eğitici gücüne inanıyordu: 

*.. fikrimce tiyatro, esasen öyle marifet veya ahlak okulu değil, adeta bir eğlencedir; insan fikrinin bulduğu eğlencelerin tümüne tercih edilir ve tümünden yararlıdır. 
Tümüne yeğlenir (tercih edilir) dediğim, benim zevkime ait bir şeydir. 
Biz daha şimdi tiyatro peydah ettik. Tabii daha şimdiden mükemmel olmasını isteyemeyiz. Çünkü bi şeyin başlangıcında olgunluk (kemal) beklemek, analeın bilgin (alim) çocuk doğurmasını beklemek kabilinden olur. Kitap yalnızların dostu, tiyatro topluluğun arkadaşıdır. Kitabı göz, tiyatroyu vicdan görür. Bir güzel oyun okumak, oynandığını görmek kadar lezzet vermese de, yine roman mütalaasına üstündür (müreccehtir). Çünkü oyunda yaşam, daha şiddetli tasvir olunuyor, Ti- 


Adil Gülvahapoğlu 


yatro fikrin hayaline vicdan, vicdanın yüksekliği- ne can, canın hayatına dil verir. Tiyatro aşka benzer; insanı "hazin hazin ağlatır", fakat, verdiği şiddetli elemlerde de (teessürlerde) bir tad "lezzet" bulunur. Tiyatro evrenin tıpkısıdır (cihanın aynidir)... Tiyatro eğlencedir; fakat eğlencelerin en yorarlısıdır. " (1) 

“"... Tiyatronun ahlakça etkisi o denli deneylenmiştir ki, zamanında bir şair, Fransa'da Echafaud diye tabir olunan bir (üzerinde adam idam edilen bir araç) aleti sahnede göstermek isteyince, çağdaşlarından bir "hakim", "aman! O vasıtai melüneyi temaşagaha çıkarma, sonra ahali altına dört tekerlek takar da siyaset meydanlarında dolaştırmağa başlar! |." 


demiştir. 
Bizde, yurtsever düşüncelerin özgürlüğün, 


uygarlaşmanın, demokrasinin öncü savaşçıların- dan ilki Namık Kemal'in tiyatro hakkındaki düşüncelerinden bir kısmını, özetle, diline kısmen dokunarak yukarıya aldık. Gazete makalesinde, fıkrada, tiyatro ve romanda bir dozer gibi eskiyi yıkıp yerine yeni ve sosyal bir edebiyat akımını başlatan "bu meydan adamı"'nın attığı temeller üzerinde hem tiyatromuz hem romanımız hem de Şiirimiz, fıkramız, makalemiz. . . ilerledi, serpildi, gelişti ve gelişiyor. . . 
Bugün , Muhsin Ertuğrul gibi bir tiyatro emekçisini, kahramanını çağdaş tiyatromuzun kurucusu olarak bilip tanımamızda, daha doğrusu buna inanmamızda, iman getirmemizde Nakım Kemal'in attığı soylu, sağlam geleneğin etkisi vardır. Kuşkusuz, Namık Kemal tiyatro alanında en ileriyi, en mükemmeli vermiş değildir. Ama bir 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


konunun ilk savaşçısı o doğrultuda varılan aşamaların da bir bakıma yaratıcısı, hiç değilse teme- li, iticisi olur." Çünkü bir şeyin başlangıcında olgunluk beklemek, anaların bilgin (alim) çocuk doğurmasını beklemek kabilinde, olur", diyerek kendi Yaptıklarını yeterli görmemiş ve belki bu konudaki en güzel eleştiriyi de gene kendisi yapmıştır. Türk tiyatrosu Namık Kemal'den, Abdülhak Hamit'ten, Recaiza- de Ekrem'den Şinasi" den, Reşat Nuri'den Orhan Kemal'e, Orhan Asena'ya, Naym Hikmet'e, Talip Apaydın'a, Turgut Özakman'a, Kerim Korcan'a... dek uzayan süreçte kendine özgü gelişme süreci içerisinde büyük toplumsal görevler üslenmiş ve MUHSİN ERTUĞRUL gibi tiyatro dorukları oluşturabilmiştir” Şair evlenmesi"'nden, Namık Kemal'in "Kara Bela"'sından, "Zavallı Çocuk"'undan "Gülnihal "in- den, "Vatan" piyesin- den... bu yana oldukça büyük ve yoğun bir ti - yatro o potansiyeli oluşmuştur. X 
Muhsin Ertuğrul, tiyatromuzun hem kurucusu, hem kuramcısı hem de eylemcisidir. Tiyatroyu bir ileri aşamaya götürmeyi, onu kitlelerin uyanmasında etkili bir araç olarak kullanmayı denemiş ve başarılı olmuştur. Tiyatromuzu derinliğine ve genişliğine açmıştır. Ona çağdaş bir işlevle büyük bir sorum- 


luluk yüklemiştir. Bu aşamadan, tiyatromuzun geri dönmesi ve 


“kışlasına, büyük kentlerin içine" çekilmesi artık olas değildir. Çıkar çevrelerinin, Anadolu'da turneye çikan tiyatro topluluklarına saldırmaları boşuna değildi elbet 


de. Çünkü tiyatro, toplumun uyanıp *oyluyu, soysuzu, gerçek yurtseveri ve kalpazanları anlamasında gerçekten de etkili ve etkisi oranında da tepkisi olan bir güzel sanattı. 
Muhsin Ertuğrul, kuşkusuz büyük bir tiyatro yazarı değildi. O daha çok tiyatronun öncü savaşçısydı. Tiyatroyu "kitap" olmaktan çıkarıp halkın yüzüne kulağına seslenen bir eleştiri aracı aşamasına getiren ve bu konuda savaşım veren bir kahramandı daha çok. 
1961 yılında Cumhuriyet 
gazetesinde yayınlanan 


"“Tiyatronun Değeri" adlı 


makalesinde şunları söyler Muhsin Ertuğrul: 

e Hastane gövdelerin, tiyatro ruhların şifa kaynağıdır. Ruhsuz adam bir kalıptır. Düşünmekten, duymaktan, insanlıktan, iyi ile kötüyü ayırdetmekten uzak bir kalıp! En korkunç suçları işleyenler, hep bu ruhsuz kalıplardır. Çevremizi karartan, eğitim ışığına varamamış bu sakat ruhlardır. Toplumların küçükleri için okul ne ise, büyükleri için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okutalım. büyüklerin eğitimi unutulursa, küçükler de karanlığın etkisi altında geceye gireceklerdir. Bu bakım- dan tiyatro, okul kadar hastane kadar önemlidir. 
Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür. Tiyatrosuz bir toplum, yeni uoğmuş bir çocuk sayılır. 
Daha dile gelmemiş, henüz ilk sözcüğünü öğrenmemiş bir çocuk. Ne istediğini çarpuk çurpuk el sallamaları ile anlatma- ya çalışa bir bebek!... 


Tiyatro evrenin tıpkısıdır" diyen Namık Ke- 
,mal'in düşüncesiyle Muhsin Ertuğrul'un "... Tiyatronun sahnesi sabun gibidir. Sabun nasıl kir 


tutmazsa, sahneye de öylece ahlaksızlık kondurulmaz. 

"Sabun nasıl kiminin kirli elini, kiminin temiz yüzünü, kiminin ak alnını yıkayan bir temizlik vasıtasıysa, sahne de, en yüksek seyircilerle en alçak karakterleri öylece belirten bir meydandır, "diyen ve bunu sanat yaşaminin yöntemi, şiarı sayan bu gerçek halk adamının tiyatro savaşçısı- nın düşüncesi arasında, tiyatronun sorumluluğu bakımından büyük benzerlikler, yer yer de aynılıklar var. Tabii Namık Kemal'in tiyatrodan beklediği çağ ile Muhsin Ertuğrul'un tiyatrodan beklediği çağın arasındaki toplumsal, siyasal değişimleri, dönüşümleri de varsaymalıyız. Namık Kemal, sanatı bir bakıma ahlak okulu sayar. Romantik bir sorumluluk yükler, Sanat Namık Kemal'in elinde idealize bir savaşım aracıdır. Ama Muhsin Ertuğrul'un çağında kuşkusuz sosyal gerçekçi ve sınıfsal bir işlevi vardır. İdealist tiyatro ile diyalektik tiyatro aynı değildir kuşkusuz. Böyle bir hataya düştüğümüz kanısına varılmasın, diye belirleme gereğini duydum. 

Tiyatromuzun hem büyük bir oyuncusu, kuramcısı, yazarı ve bilge kişisi Muhsin Ertuğrul'un elinde, bu sanat dalı, Mai Vi'nin dediği gibi, "tiyatro aylakları eğlendirici bir sanat değil, saldırıya karşı koyma aracı"'ydı. Karanlık saldırılara, bizi için için yiyen saldırılara, durgun saldırılara, insanlarımızı yiyen saldırilara... karşı büyük bir silahtı tiyatro Muhsin Ertuğrul'un evreninde. 


Gövdesi, diyalektik sürecini, işlevini tüketti ve öldü! Eylemiyle, düşün-, celeriyle yaşasın! Bin yaşasın! Yüz bin yaşasın! 


DİPNOT: 

(1) Namık Kemal Antolojisi Mukaddimeci Celal'den, Toplayan, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, İstanbul, 1941 
sayfa: 74-75 


AFYON 


TAŞOLUK'TAN SİZE BİR KUCAK DERT SUNUYORUZ 


Size kasabamızın yapısı ve siyasi durumu hakkında bilgi vermek istiyoruz. 


Kasabamız Afyon İli- ne bağlı, Sincanlı İlçesi Taşoluk Kasabasıdır. 
Dört bine yakın nüfusu vardır. Cumhuriyet döneminden bugüne değin, siyasi iktidarlardan nasibini alamayan geri bırak-PiS bir yöredir. Afyon İlinin en yüksek yerinde olup tanınmış Kumalar yaylasının tam göbeğindedir. 


Feodal ilişkilerin hakim olduğu bu yöre- de halkın çalışma alanı yok denecek kadar azdır. 
Köyde ne kadar eli iş tutabilecrek erkek varsa gurbetçiler kervanına katılırlar. 


Mari ayı gelip çattı mı, y: “klar denkleştirilir, sırtlanır, kimi Çukurova'ya, kimisi Trakya'ya, Ege'ye ve yurdun çeşitli yörelerine dağılırlar. Genellikle köylümüz ağaların beylerin tarlalarına su götüren, kanalet işlerinde ustalaşmışlardır, Tüm bu uğraşlar sonucu eline geçtiği parayla ancak aile gereksinmesini karsilar- 
'ar. Bu arada taşarona »orçlanırlar. Köyde köylilerin sırtından milyonlar vururlar. Köyde bir kaç kişi her geçen gün z: ginieşmekte, çoğunlù is yoksullaşmaktadir. 


HALI TÜCCARLARI 
BİZİM KÖYDEKİ 
UCUZ İŞ GÜCÜNÜ KEŞFETTİ 


İkinci bir çalışma alanı ise halıelık Son üç 


dört yıla kadar köyümüzde halıcılık yoktu. Ancak Ispartalı tüccar tezgahlarıyla köyümüze gelerek tezgahlarını kurdular. Çapa tutan, süt sağan, buram buram insanlık kokan eller, halıcılığa çevrildi. Kısa zamanda köyün tüm genç 


MARDİN 


kızları ve kadınları, halı yapımında oustalaştılar, Ama kendi dokudukları, renk renk, desen desen, alı morlu, yeşilli Anadolu'nun yaşamını, geç- 


misini simgeleyen halıla- 


ra iç çekerek bakarlar. 
Bir kişinin kazancı ile halı alabilmesi için bir yıl 


Devlet Bakanlığına ve Köyişleri Bakanlığına açık mektup 


Hiç toprağımız yok, hükümet yanımızdaki nehri de kapattı. Hayvanlarımız susuzluktan hep öldü 


Köyümüz Silopi'nin en güzel köylerinden biri . sayılıyor. Fakat ne yazık ki bütün köylüler topraksızdır. Köyümüzdeki 6137 dönüm hazineye ait araziyi bir kişi yemektedir. 

Biz bunu gereken yerlere soruyoruz: Bu top rağı bir kişi yerine bütünköy halkı yese daha iyi değil midir? Köyümüzde geçinecek hiç bir geçim kaynağı yoktur. Biz bundan önce geçimimizi hayvancılıkla biraz sağlıyorduk. Köyün dibinden Dicle Nehri geçiyor. Hayvanlarımızı nehirde suluyorduk. Şimdi hükümet kaçakçılık bahanesiyle nehiri de kapattı. Hayvanlarımız susuzluktan hep öldü. Hayvanlarımızı mecbur sattık. Artık başka geçinecek hiçbir şeyimiz yok- 


tur. 


Biz Bostancı Köyü halkı olarak gereken yerleri uyarıyoruz. Köyümüzdeki tapusuz hazine malı arazinin köylülere dağrtılmasını istiyoruz. 

Bostancı Köyünden Bir Grup Köylü 


hiç ara vermeden çalışması gerekir. 


Ispartalı halıcılar işini bilir. Ucuz işgücü ve çalışkan insanların yarattıkları değerleri iyi bilir. 
Günde 13 saat çalışma- nın bedeli ancak 50-60 
liradır. Ayda ise bin 500 
lira geçer. Sigorta ve diğer sosyal hakların hiç biri yoktur. Hatta tatilleri bile yoktur. 


Halı tüccarları da diğer sömürücüler gibi halkın inançları arkasına gizlenirler, Gündüzleri kahvehanelerde Cumhuriyet e, hükümete karşı pröpaganda yapmaktadırlar. 
Akşamları ise bu adamlar güya Osmanlı dilini öğretiyorlar. Hatta söylentiye göre Atatürk'e "Zübeyde'nin Musta" diye hitap ediyorlar. Bu şekilde köyün siyasi farklılaşmasından yararlanarak köyün belli bir kesimini siyasi nüfuzu altına almaktadırlar. 


Kasabamızda bir ücüncü geçimi kaynağı bahçe tarımı ve meyveciliktir. Haşhaş ekimi ise hiç bir zaman kâr amacına yönelik değildir. 
Hayvancılık da . önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak hayvancılıktan da köy halkı mandıracıların yarısı kadar bile yararlanamamaktadır. Köylünün sütü önceden çok ucuza elinden satın alınmıştır. 


HUZURSUZLUĞUN 
KAYNAĞI 
KOMANDOLAR 


Köyün ekonomik yapısını kısa olarak açıkladıktan sonra köyün siyasi yapısına da değinmek 


istiyoruz. Köyde siyasi farklılaşma vardır. Ama hangi görüşte olursa olsun, okumuş aydın kişi, halkı hor görmüş; kendileri ile halk arasında sınır koymuşlardır. Bu durum faşistlerin işine yaramaktadır. Özellikle 1977 belediye seçimlerinde Adalet Partisi adayının kazanmasından sonra CHP adayı Muhittin Öner'in evini kursunladılar. Bu yılın ocak ayında ve dana sonra da kurşunlamaya devam ettiler. Ve köy bölündü. Çıkan çatışmalar- da altı kişi yaralandı. Ancak aradan geçen süre içinde yine halk eskiyi unuttu. Yine aynı kahvelere gitmeye başladılar. 
Komandoların uykusu kaçtı, yine tertipler içine 
girdiler, 19 Mayıs 1979 
günü Ortaokul Müdürü Yusuf Düzgün'ün kışkırtmasıyla evimizin kapısına MHP vazdılar. 


Evde olmadığımız için ev sahibimiz bu, yazıyı sildi. Fakat kışkırtmalar durmadı. 25 Mayıs günü akşam saat 21.30 sıralarında gözlerimizin önünde aynı yazıyı yazdılar. 
Ertesi gün evimiz taşlandı. 


Tüm bu saldırılara rağmen, onlara karşı misil“ leme yapmadık. Çünkü böyle bir tepki, köyün yine birbirine girmesi demekti. Ancak biz yasal yollara başvurduk. Ve soruşturma devam ediyor. 
Biz bu saldırıların arkasında MHP eğilimli orta- 


okul müdürü olduğunu biliyoruz. 

Yusuf Bozgil 

Sait Kunur 


| lAydınlıkEI 
demokrut 


gözüyle 


lütfü oflaz 


Hesap adamının hesabı? 


Pompei'nin son günleri mi, yoksa MC'nin son günleri mi? 

Bitkisel hayattaki Ecevit hükümeti, sonunda onların akibetine uğrayacak gibi... i 

Ne der atasözleri: 

"Batan gemiyi ilk önce fareler terk eder..." 

Fareler terk-i diyar etti mi, bilinki o gemi gitti, gider... 

"Gider mi dersiniz Süleyman bey?" 
“Anlamadım, ne gider mi?" 
Hadi canım sizde.. Anlamamazlığa geliyorsunuz değil mi?" 
"İnanınki değil.. Kastettiğin hükümet mi?" 
"Ya ne zannettiniz ki?" ; "Kastettiğin oysa eğer, gider elbetteki..." 

"1981'e mi?" 

"Güldürme beni.. Ben pek yakında gider demek istedimdi..." 

“226'yı buldunuz mu ki?" 

"Onu bulmaktan kolay ne var ki?" 

"Nasıl bulacaksınız ki?" 

“Gel bi hesap yapalım seninle.. Va mısın?" 

"Varım tabii.. " 

"Öyleyse dinle beni.. Al eline şu kağıdı, kalemi..." 

"Buyrun dinliyorum sizi..." 

“Bizim sayımız kaç şimdi?" 

"175 sanırım ki.." k> 

"Evet öyle.. Akova'yı da ekle.. Ne etti? 

"176 etti.." 

"23 de MSP.. Ne etti?" 

"199 etti.." 

"17 de MHP.. Ne etti?" 

"216 etti.." 

"Bir de CGP'li Feyzioğlu.. Ne etti?" 

"217 etti." 

"Bir de NP'li Doğru.. Ne etti?" 

"218 etti.." 

"5 de bağımsızlardan.. Ne etti?" 

“Afedersiniz, onlar kimler ki?" 

"Biri Karaaslan, biri Zilan.. Gerisi bende gizli..." 

“İyi peki.. Onları da ekledik mi 223 etti..." 

"Geriye ne kaldı ki?" 

"3 kişi." 

"Eh onu da zaten CHP'den ayarlamışız ki, bu iş bitti..." 

"Bittiyse, niye hükümetin cenaze namazı kılınmıyor ki?" 

"Bak bu işin zevki.. Rakibi birdenbire değil, inlete inlete öldürmeli..." 

"Öldürmeyip süründürmeli mi demek istiyorsunuz yani?" 

"Niçin olmasın ki? Önce hükümetin niyet mektubu, IMF'nin onayından geçmeli.. Sonra krediler gelmeli.. Ardından Süleyman kulunuz ağır, ağır Başbakanlık koltuğuna yürümeli..." 

"Ya Bülent bey kurnazlık edip, niyet mektubunu parafe etmekten vazgeçerse.. O zaman da krediler gelmezse.. Evdeki hesabınız bozulmaz mı ki?" 

“İsterse vazgeçsin.. Kredi gelmeden nasıl yönetecek ki ülkeyi?" 

"Yani?" 

"Demek istiyorum ki; ben hükümetin değil, kredinin taliplisiyim.. Kredi yok, Süleyman da yok.. Kredi var, Süleyman da var..." 

vİlahi beyefendi.." 

vİlahisi, milahisi yok bu işin.. Kredi gelmeden hükümeti devralacak kadar Süleyman enayi mi?" 

"Aman efendim estağfurullah..." 

"Hem ben sana bi şey söyliyim mi.. Benim niyetim, meclisin bu aritmetiği içinde uzun süreli hükümet etmek değil inanki..." 

"Ya ne ki?" N 

"Niyetim hükümet etmek değil, hükümeti düşürmek bilesin ki..." 

"Sonra?" 

"MSP ve MHP'nin dışarıdan desteklediği AP'nin seçim hükümeti gerçekleşmeli..." 

"Sonra?" 

“Erken seçimlere gidilmeli..." 

"Sonra?" 

"AP tek başına iktidara gelmeli..." 

"Çok teşekkürler efendim.. İzninizle..." 

"Nereye? İzin vermem, vallahi vermem.. 
Sakın yazma ha..." 
"Neyi?" 
"Neyi olacak canım.. Beynimden geçenleri(!) 


LU 


SOLDAN SAĞA; I)Ürün kaldırma Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık. 
2)Maddi koşulları önemsemeyen, iradeyi temel tayin edici güç olarak kabul eden felsefi düşünce, volontarizm. 3)Planlama ile ilgili bir devlet kuruluşunun kısa adı - Zorba, 4) Yunanistan Dışişleri Bakanının soyadı - Ajan. 5) Üleş, hisse, 6)Tarsi iskambilde bir kağıt - 'Değil mi'sorusunun kisa söylenişi. 7) Asgari - Bir bitki. 8) Nane yapraklarından çıkarılan esans - Doğudaki ayrılıkçı gruplar- dan biri. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1)Bir nükleer bomba türü. 
2)Bir tahıl - Kimyada Sodyum'un simgesi. 3)Göğüs zarının yangılanması, zatülcenp. 4)İsim - Tersi bir emir. 
5)Meksikalıların milli içkisi. 6)Tersi demir levha - yüce, büyük, 7)Tersi bir sayı - Tersi savaş. 8)Katışık renkli - Bir işaret sıfatı. 9) Ankara'nın ünlü oyun havalarından “biri. 10) Tersi tüyleri renkli bir ötücü kuş - Tersi ut çalan. 11)Yıkanmak. 12)Tersi eşek yavrusu. a 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Moskova, 


Tarakiyi yıkılmaktan 


kurtarmak için Hindistan'dan 


destek arıyor 


@ Yeni Delhi'deki 


DIŞ HABERLER 


Sovyet Elciliği SERVİSİ bülteninde rl ilen man geri arın ara Hindistan rejimine karşı başarıyla müslümanlarının sürdürdükleri savaş karşısında endişeye kapılan lideri İmam Shahi © Mockova'nınTaraki'yi kur tarmak için Hindistan'ın ile Afgan desteğini almaya çalıştımüslümanlarını an a ik , ayamadığı ildirilikötüleyen yor. Hindistan Başbaö kanı Desai'nin geçen röportaj yayınlandı haftaki Moskova ziyareti sırasında, başlıca e imam Shahi, konunun Afganistan olö duğu öğrenildi. Gözlem- 
“Röportaj benle ciler o Brejnev'in. Desai' ilgili olmayan yi Taraki'yi fiilen dessözlerle dolu” teklemeye ikna etmeye 


çalıştığını. ancak Desai" 


SALT-2 vetanrı 


Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev'in. 
Viyana Zirvesi sırasında "SALT-2'yi imzalamazsak Tanrı bizi affetmez" dediği söyleniyor. 
Bu konuşma Avrupa'da çeşitli fıkralara konu oldu, bunlardan biri de şöyle: Güya, Tanrı diyesiymiş ki "Stratejik Nükleer Silahların menzili bana kadar uzanıyor, Bunları sınırlamazlarsa Carter'le Brejnev'i affetmem. Ama, taktik nükleer silahlar ve diğerleri ancak Avrupa'yı dövebiliyor, bunu da kullarım düşünsün." 

Aslında, Sovyetler Birliği son yıllarda dünya kamuoyunu etkilemek için Tanrıdan, peygamberlerden fazlaca söz etmeye başladı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin iyice arttığı günlerde, Moskova komşumuza bir papaz bize de bir imam göndermişti. Rusya'daki müslümanların dini lideri olduğu iddia edilen KGB ajanı, Ankara'da İlahiyat Fakültesi'nin mescidini ziyaret etmişti. Fakat, imam efendi ufak bir ayrıntıyı unutmuş, ayağında ayakkabılarıyla paldır küldür binaya dalmıştı. İlahi- 


yat Fakültesi öğrencileri de, bu sahte imamı 


“yuh” sesleriyle protesto ettiler. Şimdi de, Brejnev'in sahtekarlıkları protesto ediliyor. 

Öte yandan, bizim Nasrettin Hocamızın Brejnev'in bugünkü taktiğini bundan tam 
500 sene önce sezdiğini de söyleyebiliriz. 
bir gün Hoca, aralarındaki cevizleri paylaşamadıkları için kavga eden çocuklara raslamış. Çocuklar Hocadan yardım istemişler. 
Hoca çocuklara sormuş: "Kul taksimi mi yapayım, Allah taksimi mi?" Çocuklar "kul taksimi yap" deyince, hepsine birer ceviz vermiş. Bazı memnuniyetsizler, "Allah taksimi isteriz" diye tutturmuşlar. Hoca da cevizlerin hepsini bir çocuğa verip, çıkıvermiş işin içinden. Diğerlerinin elleri boş kalmış. 

İşte Brejnev, ABD ile ilişkilerinde böyle bir Allah taksimini istiyor. Başkalarına silahsızlanma, kendisine ise yoğun bir silahlanma, Karşı çıkanlar ise, "barış, yumuşama, o da olmazsa Allah, Peygamber" sözleriyle susturulmaya çalışılıyor. Brejnev'in dinden, Tanndan söz etmesi ne kadar sahteyse, barış ve yumuşama sözleri de o kadar sahte, Kısaca Sovyetler'in SALT'la ilgili politikası şu: "Rabbena, hep bana!" 


-  SALT-2'NİN DÜNYADAKİ YANKILARI 


Schmidt, SALT-2 anlaşmasının dünya barışını 


pekiştireceğini iddia etti 


BONN 

Batı Almanyd Başkanı Helmut Secmidt SALT -2 

Anlaşmasını övdü ve ABD Kongresi tarafından ivedilikle onaylanmasını umduğunu belirtti. 


Schmidt, ABD Başkanı Carter ile Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev'e gönderdiği telgraflarda anlaşmanın dünya barışını pekiştirmek için atılan önemli bir adım olduğunu iddia etti, 

Schmidt iki telgrafta da, "Federal Almanya Hükümeti, bu nedenle, anlaşmanın ABD ile ovyetler Birliği tarafından en kısa sürede onaylanacağını ummaktadır" dedi. 


Kuveyt, 
SAL7-2'yi olumlu bulduklarını açıkladı 


KUVEYT 

une ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan SALT - 2 Anlaşmasını iyi karşıladığını açıkladı. 
Kuveyt Devlet Başkanı Abdul Aziz Hüseyin gazetecilere verdiği demeçte SALT - 2 Anlaşması ile ilgili olarak şunları öne sürdü: “İki büyük devlet tarafından silahlanma yarışını önlemek amacı ile alınan tüm önlemleri iyi karşılıyoruz, ancak barış ve güveni pekiştirecek anlaşma geniş kapsamlı olmalı, tüm dünyada uygulanmalı ve bütün adaletsizlikleri, baskıları ve sömürüleri ortadan kaldırmaya dayanmalıdır.", 


nin yabancı menfaatler uğruna Hindistan'ın ateşe sürülmesine kesinlikle karşı çıktığını belirtiyorlar. 

Sovyet Rusya, bu arada, Hindistan müslümanlarının en büyük dini lideri İmam Shahi'nin Afgan müslümanlarını kötüleyen ve Taraki'yisavunan sahte bir demecini yayınladı. İmam Shahi, Sovyet Yeni Delhi Elçiliği bülteninde yayınlanan röportajı yalanladı ve bu sahte konuşma karşısında şoke olduğunu açıkladı. 


İmam Shahi, "Ben Afganistan'ın iç işlerine Sovyet müdahalesini, asla desteklemem. Hindistan müslümanları Afganistan'da müslümanlık davası için çarpışan halkı ve örgütleri desteklemektedir"' dedi. 


Gözlemciler, Sovyetlerin ya tamamen sahte bir ropörtaj uydurduğunu,ya da İmam'ın sözlerini tamamen tah:if ederek, Hint müslümanlarının Afganistan'daki direnişi desteklemediği izlenimi yaratmak istediğini bildiriyorlar. 


Moskova'da yapılan Desai ile Brejnev ve Kosigin arasındaki görüşmelerde, Ruslar'ın fazla bir şey elde edemediği, Desai'nin Taraki'ye halkın desteğini sağlamasını salık verdiğini ve Pakistan'ı mahkum etmekten de kaçındığı öğrenildi. 
Yayımlanan ortak bildiride, bu konuda sadece şu cümlelere yer veriliyor: "'İki ülke Afganistan'a yapılacak her türlü dış müdahaleye karşıdırlar"', 

Desai-Brejnev görüşmesinde, Brejnev'in Afganlı müslüman gerillaları desteklememesi için Hindistan'ın (o Pakistan'ı tehdit etmesini istediği ve "Hindistan'ın nüfuzunu kullanarak Taraki' nin iktidarda kalmasını saglaması"nı istediği bildiriliyor. Gözlemciler Brejnev'in Taraki rejimi- nin zor durumda olduğunu da böylece ilk defa itiraf ettiğine dikkati çekiyorlar. 


Diktatörlüğünü korumaya çalışan Somoza, direniş karşısında bir başarı elde edemiyor. 


Son kozunu oynayan Somoza 


tanklarıyla, tüfekleriyle ulusal muhafız birliklerini halka karşı saldırtıyor, ancak güçlü 


tüm askerini ateşe sürdü 


eGeçici hükümetin temsilcisi tüm demokratik 


ülkelerin Somoza rejimiyle iliskilerini kesmesini istedi. bağlı 


e Küba, “ABD Nikaragua” ya müdahale ederse, Latin Amerika” da bir Vietnam yaratabilir” 


GÜNEY AFRİKA 
REJİMİNİN 
İTİRAFI 


“Geçen yıl 


cezaevinde 
161 tutuklu 
öldü” 


CAPE TOWN 


AJANSLAR 


Görevinden alınan Güney Af rika'nın ırkçı polis Bakanı Jimmy 


Kruger, geçen yıl 


tutuklanan 


161 sanığın cezaevinde çeşitli 


nedenlerden etti. 


Senato Başkanlığına getirilen Kruger, muhalefet parlementer- 


öldüğünü 


itiraf 


siyasi polis tarafından tutuklandıkları sırada ölenlerden söz et- 


medi 


lerinden Bayan Helen Suzman' 


in yazılı sorusuna verdiği cevap la sadece basit suçlular arasında verdi. 


ölenlerin sayısını 


Kruger, 


Ancak nin eceliyle 


geçen ybeden 161 kişi 


Çin'de işçiler emek yarışını sürdürmeye çağrılıyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi, Çin İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ye Ce Fu savaş kahramanları ve örnek işçilere hitaben yaptığı konuşmada Çin'i geliştirmek için esas olarak kendi gücüne güven ilkesinin geçerli olduğunu, dış yardımın ise ikinci Planda düşünülmesi ge- 


.rektiğini belirtti. Ye Ce 


Fu: konuşmasını sürdürdü: 


şöyle 


mayemiz az ve hayat düzeyimiz de düşüktür. Temel durum budur, Üreti- mi artırma ve tutumluluk kampanyamız o sosyalist inşamız için önemli bir adım olacaktır." 


"Yenı fabrikalar inşa etmeli ve dışardan yeni teknoloji ve donatım almalıyız. Fakat daha da önemlisi mevcut işletmeleri yararlı hale getirme- li ve geliştirmeli, teknik deneyler yaparak bun- 


ların üretim potansiyelini Ye ce Fuikonuşması- 


ortaya çıkarmalı, sosya- On sonunda, işçilerle lizmi inşa etmeliyiz. memurları CKP Merkez 

“Modernleşmeyi ger- Komitesi ia ini; nomiyi geliştirme konu- 


çekieştirirken Çi şimdiki durumunu göz- 


sundaki eğitim, politika 


ve önlemlerini ciddi bir 


önünde bulundurmalı 

yz. 900 milyon nüfusu- Şekilde kavran a muz var. Ekonomimiz ge- (emek yarışını sür 

ri, ülkemiz yoksul, ser. çağırdı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Nikaragua'da, Somo-Ulusal Muhafız Birliklerinin 19 Haziran günü karşı saldırıya geçtikleri bildirildi. 


Öte yandan, Sandi- 


başka bölümünün gözaltına alınma sırasında polisçe dövülme so- 


nucu yaşamını yitirdiğini belirtti. İntihar edenlerin dışında bazı- 


yıl hayatını on bir bölü düğünü, bir 


tuklular 


larının da cezaevlerinde öteki tu tarafından öldürüldüklerini iddia etli. 


işkenceyle 


irak ve Suriye'nin tek bir dee “e birleşme kararı açıklandı 


9 Siyasi Komutanlık, 
Irak” la Suriye birleşene kadar 3 ayda 


bir toplanacak 


BAĞDAT 

Irak Enformasyon Bakanı, Irak ve Suriye'nin tek bir devlet ve merkezi hükümet halinde birleşme konusunda görüş birliği halinde olduklarını açıkladı. Kurulacak devletin tek bir cumhurbaşkanı, tek ordusu ve hükümeti olacağını ileri sürdü. 

İki ülke Devlet Başkanları arasında yapılan görüşmede alınan karar gereğince, ülkede ayrı ayrı faaliyet gösteren Baas Partileri tek bir parti halinde birleştirilecek. Bunun için bir komite kurulacak. Daha sonra ortak Anayasa hazırlanacak ve siyasal komutanlık göreve başlayacak. Siyasal komutanlık özellikle yeni devletin dış politikasını belirliyecek ve ekonomik kararlar alacak. Siyasal komutanlık 6 Iraklı ve 6 Suriyeliden oluşacak. 

İki ülkenin birleştirilmesi kararı gerçekleştirilene kadar siyasal komutanlık her üç ayda bir toplanacak. 
C 
KAYIP—İstanbul Tıp Fakültesinden aldığım öğrenci karnemi kaybettim, Geçersizdir. 

Müjdat AKİŞEN 


Bu yaz 
500 bin mülteci 
Vietnam’ ı terkediyor 


HONK KONG (AA) 


Yaz aylarında, 500 
binden fazla Vietnamlı mültecinin ülkelerini terkederek başka ülkelere göç edeceği bildirildi. 

Vietnamlı mülteciler sorununun giderek daha büyük boyutlar Kazanması üzerine, bu konuda BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın gözetiminde bir Uluslararası Konferans toplanarak soruna çözüm aranması fikri somutlaşma- ya başladı. Vietnam tarafından böyle bir konferansın o yararsız olacağı görüşü savunulmuşsa da, konferansın temmuz başında Cenevre'de toplanması beklenmekte. 


Öte yandan Sovyetler Birliği'nin resmi haber ajansı TASS, bir haber yayınlayarak, Vietnamlı mülteciler sorununun yaratılmasına Çin'in sebep 


olduğunu iddia etti. 


nista gerillalarının başkent Managua'nın büyük bir kesiminde duruma hakim oldukları belirtildi. 
Ülkenin Güneyinden Kuzeye doğru ilerleyen gerila kuvvetlerinin yeni ilerlemeler kaydettikleri de verilen haberler arasında, 


Managua'da bulunan gözlemciler, Amerikan Devletleri Örgütü'nün 


Washington'da yapacağı toplantıdan önce, Somoza'nın son bir çırpınışla tüm kuvvetlerini savaşa soktuğunu belirttiler. 

Doğu Managua'nın ancak çok küçük bir bölümünü yeniden ele geçirdikleri bildirilen Ulusal Mubhafızların, Managua' da Sandinista gerillalarımn önemli bir yöneticisini öldürdükleri haber verildi, 


Öte yandan, Silahlı Kuvvetlere yakın kaynaklar, nereden geldikleri bilinmeyen 10 uçak ve helikopterin Sandinista gerillalarına karşı saldırıya katılmak için 
19 Haziranda Managua 
havaalanına geldiğini ileri sürdüler, 

Bu arada, ülkenin ikinci büyük kenti olan Leon'da Sandinista kuvvetleri ilk devrimci belediye konseyini kurdular. 
Ulusal Muhafızlar Leon dışında mevzilenerek Sandinista  gerillalarının Managua'ya ilerlemelerini önlemeye çalışıyorlar. 


Matagalpa kentinde ise, Ulusal Muhafızlar, gerillaların Managua'ya karşı düzenledikleri bir saldırıyı da şimdilik geri püskürtmeyi başardıklarını iddia ettiler. 


NİKARAGUA İLE İLİŞKİLERİN KESİLMESİNE ÇAĞRI 
Öte yandan, Ulusal geçici hükümetinin gezici büyükelçisi Rahip Miguel Escoto, Amerikan Devletleri Örgütü' nün Nikaragua'daki iç savaşın çözümüne yapacağı en iyi katkının, Somoza rejimi ile diplomatik ilişkileri top tan kesmesi olduğunu 

söyledi 


Amerikan televizyon istasyonu "Pes"'in Ame rikan Devletler Örgülü nün bakanlar toplantısı yayınında konuşan Es coto şunları söyledi "Tüm demokratik ülke lerin Kosta Rika, Mek sika ve Ekvator örneği ni izlemeleri gerekir " 


SOMOZA 
SİYASİ ÇÖZÜM 
PEŞİNDE 


Somoza ile Venezü ella (o Dışişleri Bakanı Zambrano arasında Managua'da yapılan bir görüşmede, Somoza'nın ülkedeki duruma demokratik ve ivedi bir çözüm bulunmasını istediği söyledi 

Somoza hükümetinin ilk kez böyle bir istekte bulunduğuna dikkat çeken Zambrano, bu açıklamadan sonra ABD'nin çağrısı üzerine toplanacak Amerikan Devletleri Örgütü Konferansı için Washington'a gitti 

KÜBA'NIN TUTUMU 

Öle yandan Küba, Ni karagua Ulusal Geçici Hükümetini destekledigini dolaylı olarak açıkladı. ABD'ye sert bir şekilde saldıran Küba konuya ilişkin olarak şun- 


ları söyledi: “ABD Nikaragua'ya bir müdahalede bulunursa bu müdahale Latin Amerika" da bir Vietnam yaratabilir.” 


diktatör nasıl devrilir? 


Bir diktatör nasıl devrilir? Önce zulüm ve baskıyı dayanılmaz derecede şiddetlendirir. 
Ardından kamuoyunun tümünü karşısına alır. 
Artık sadece devrimciler değil, işçiler, köylüler geniş halk kesimleri de diktatörlüğe karşıdır. Yavaş yavaş ara kesimler de onları destekler. Bir an gelir, yürüyüşçülerin arasında iş adamları da görülür. Tüccarlar grev yaparlar. 
Bir diktatörün son sahneleri şöyledir: Dükkanlar kapanır, askerler yağmaya ve hedef ayırmaksızın sivil halka saldırmaya başlarlar. Diktatör kendi ülkesini, kendi insanlarını bombalar. Üzerlerine tanklarla yürür. Kapanış sahnesinde ise, va vabancı bir ülkeye tatile (!) gider, ya da bir askeri sığınağa saklanır. 

Son yıllarda dünyada birbirine benzer olaylar yaşandı. Örneğin İran olaylarını izleyenler, altı ay sonra benzer olaylar Nikarağua'da baş gösterince, "biz bu filmin sonunu biliyoruz" dediler, Zaten filmin sonunu kestirme olanağına en çok sahip bulunan Amerika, aşağı yukarı bir yıldır Somoza' dan desteğini çekmeye de başlamıştı. Bütün bunlar, olayların biraz dış görünüşü, biraz da iç cephesi. 

Nikaragua'da ayaklanma 1965 yılında olsa ne olurdu? Bir kere CİA'nın kontrolünde- ki polis teşkilatı, Somoza'nın yerine başka bir şef seçer, bir gün sabaha karşı radyodan yeni Cumhurbaşkanı'nın nutukları dinlenir di. Tıpkı, Vietnam, Tayland ve birçok Latii Amerika ülkesinde olduğu gibi. O da olmazsa, Nikaragua'yla ABD arasındaki dolaylı müdahale anlaşmasına dayanılarak ülkeye paraşütçüler iner, ya da deniz piyadeleri çıkardı. 
Son çare ise, ülke üzerine uçan kaleleri göndererek bomba yağdırmaktı. Üçüncü dünyanın şeker kamışı ve muz cumhuriyetlerinin kaderi buydu. 

Ama, kaderlerini kendi ellerine alan Üçüncü Dünya halkları ABD emperyalizmine öylesine darbeler indirdi ki, son 10 yılda dünyanın çehresi değişti. Diktatör Somoza diyor ki: "Ben komünizmin ülkede yayılmaması için yıllarca uğraştım, şimdi Amerika nankörlük yapıyor." Aynı yakınmaları Şah" tan da dinledik, Tayvan'daki Çan kliğinden de... Acaba, Somoza, Şah ve diğerlerinin Amerika'da lobileri olmadığı için mi böyle ihanete uğradılar. Yoksa nankörlük büyük emperyalist devletlerin karakterinde mi vardır? 

Aslında, ABD'nin debdebesi artık gazete başlıklarından tarih kitaplarına kaymaktadır. Ekonomik ve siyasi bunalım içindeki ABD, arka bahçesi sayılan Latin Amerika" daki olayları bile seyretmek zorunda kalmaktadır. Her yıkılan diktatörlük, ABD'ye büyük darbe indirdiği gibi, onun psikolojik etkisini de sarsmaktadır. Bugün, Nikaragua' da olanların etkileri yarın Brezilya'da, Şili" de görülecektir. Bunun adı itibar bunalımıdır. 

Küba, ABD'nin Nikaragua'ya müdahalesi halinde yeni bir Vietnam'ın doğacağını iddia ediyor. Bizce bu, bir gerçeğin değil bir niyetin ifadesidir. ABD'nin böyle bir müdahaleye gücünün yetmeyeceğini bir yana bırakalım. 
Yine de böyle bir olay olsaydı, bu Sovyetler'in ve Küba'nın ne kadar işine yarardı. 
Sosyal-emperyalistler bölgede etkinliklerini artırmak için iyi bir fırsat ele geçirmiş olurlardı. Ama Amerika, böyle bir maceraya kalkışmak yerine, hiç değilse ülkedeki bütün çıkarlarını kaybetmemek için Somoza'ya "nankörlük" ediyor. 

Bugün ihtirası gücünden bir karış daha yukarda olan ülke, Sovyetler Birliği'dir. Yeni Vietnam'lar da ancak işgal edilen Kamboçya ile Afganistan, Eritre ve Güney Yemen gibi ülkelerdir. Bugün emperyalizme karşı mücadelenin ön cephesi buralardır. Salazarlar, Frankolar, Şehinşahlar, Somozalar gitgide müzelerin vitrinlerini süslerken, sahneye Tarakiler, Mengistular, Heng Samrinler çıkıyor. 
Amerika'daki diktatör fabrikaları iflasa giderken, Sovyetler'deki fabrikalar gittikçe daha hızlı çalışıyor. Rusya, yeni bir dünya savaşı peşinde koştuğu için cop, zincir ve kırbaç imalatını iyice artırmıştır. Ama bu yüzden kendisine ve mamullerine karşı tepki de o derece artmaktadır. Somozaların sonunu gördükçe, onların da sonunu görmüş kadar oluyoruz. 


İran hükümetinde değişiklik yapıldı 


TAHRAN(AA) 

Iran Başbakanı Mehdi Bazergan, geçici İran Hükümetinde dün değişiklik 


saplı. İran haber ajansı 5” verdiği haberde, Başba':un Bazergan'ın, istfa eden Adalet Bakanı Abdullah Mubaşiri yerine İçişleri Bakanı olan Ahmed Sadr Hacı Seyid Cevadi'yi getirdiğini belirtti 

İçişleri Bakanlığına da Başbakan yardımcısı Hasim Sabagian atandı. 


İRANLI DÖRT LİDER 
YENİ ANAYASAYLA 
İLGİLİ TOPLANTI 
YAPTI 


İran'ın dört dini lideri olan Ayetullah Homeyni, Ayetullah Şeriatmadari, Ayetullah Seyit Muham 


med Rıza Golpeyagani ve * 


Ayetullah Seyit Sehabettin anlaşmazlıkları gidermek amacıyla bir zirve 


Caĝoloġiu Istanbul 


toplantısı düzenlediler, Ayetullah Şeriatmadari, Anayasayla ilgili yapılacak halk oylamasın- dan önce Anayasa taslağının en son olarak Uzmanlar Meclisinin elinden bir kez daha geçmesi gerektiği görüşünü savundu. 
Şeriatmadari resmi haberler ajansı Pars'a verdiği demeçte Ayetullah Homeyni ile aralarında anlaşmazlık o bulunduğu yolundaki haberleri yalanladi. Yalnızca devrim sonrası İran'da fikir ve söz özgürlüğü bulunması gerektiğini söyledi. 


ESKİ BİR VALİ İDAM EDİLDİ . 


Öte yandan Şah yönetimi sırasında gösterileri kanla bastırmaktan suçlu bulunan Burjard kenti eski valisi kurşuna dizilerek idam edildi. 


MAO ZEDUNG 


SEÇME 


ESERLER 
X 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


$ 
EN 


Baştürk: "Hodri 


İŞÇİ SER VİSİ 

DİSK'in 15-16 Haziran tarihlerinde 12 bölgede birden düzenlediği Temsilciler Meclisi toplantılarının ardından, DİSK yönetimi ile TKP' lilerin yönetimindeki sen- 
, dikalar arasındaki mücadelenin daha da o kızıştığı gözlenirken, DİSK yönetiminin yeni ihraçlara girişmek üzere olduğu bildiriliyor. Bu arada, daha önce DİSK' ten bir yıl süreyle ihraç 


meydan"'dedi 


Türkler: 


Temsilciler Meclisi toplantılarının ardından... 


DİSK'TE TARAFLAR KESİN HESAPLAŞMAYA HAZIRLANIYOR 


edilen Maden-İş, BANK-SEN. BAY-SEN sendikaları hakkındaki kararın 
1 Mayıs'taki tutumları 
dolayısıyla kesin ihraca çevrileceği de gelen haberler arasında, DİSK' in son Ören toplantısında aldığı bu yeni ihraç kararları üzerine Türkler kanadının da telaşa kapıldığı ve bir yandan “DİSK yönetiminin meşruluğunu tamamen yitirdiğini"' öne sürerek yeni bir kongre yapılmasını is- 


işçi sendika. 


Olağanüstü Genel Kuruldan medet umuyor. 


eTemsilciler Meclisi toplantıları, DİSK'in TKP” likanada karşı girişeceği yeni | saldırının ilanı oldu © Yakında veni tasfiyeler bekleniyor 


urmaya hazırlanıyor 


ie Astürk, revizyonist ara akımları birleştirerek TKP” ye karşı veni bir parti j 


terken, bir yandan da saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor. 

ÖREN TOPLANTISI 
VE HESAPLAŞMA HAZIRLIĞI 

TKP ile Baştürk yö- 


netimi arasındaki çelişmelerin 1 Mayıs sırasında 
had safhaya ulaştığı ve 1 
Mayıs ertesinde kesin bir hesaplaşma yaşanacağı uzun süredir bilinmektey- di. 


Seydişehir'de çatışan 2 ZORBA 


Bir yetki mücadelesinin içyüzü ve huzur isteyen işçiler 


Hazırlayan: YUSUF- ÇELİK 


SEYDİŞEHİR'DE HUZUR 2 ZORBAYA KARSI MÜCADELEYLE SAĞLANACAK 


Seydişehir'de "yane gge Seydişehir halkı diyor ki sess © “Halk arasında çatışma yoktur. 


işçiler değil huzur isteyen. 

AP'lisiyle, MSP'lisiyle, CHP'lisiyle bütün Seydişehir halkı bu çatışmaların bir an önce son bulmasını istiyorlar, 

Bu arada CHP, AP ve MSP yöneticileri de bu konudaki görüşlerini gazetemize anlattılar. 
Bugün Seydişehir halkının ve parti yöneticilerinin görüşlerine yer vereceğiz. 


MEHMET KOÇAK 
(AP'Lİ 
MANİFATURACI) 


"Olaylar Türk Metal ve Maden-İş'in rekabetinden meydana geliyor. Benim de zararım oldu. Bu tür olayları tasvip etmiyorum. Bir an evvel bu tür olayların önlenmesini istiyorum," 


ESAT ÖZKOL 
(CHP'Lİ 
TUHAFİYECİ) 


"Son olaylar önceden tertiplenmişti. Halkımızın uyanıklığı bu katliamı önledi. Emniyetin pasif tutumu olmasaydı bu kadarı da meydana gelmezdi. Biz esnaflar olarak bu olayları „nefretle karşılıyoruz." 


MEVLUT KOÇAK 
(BELEDİYE ŞOFÖRÜ} 

"Bu şehirde Türk Metal yetkiyi alınca huzur denilen şey kalmadı. Hele Maden-İş'te gelip burada kışkırtma yapın ca olaylar daha da artti. 
Seydişehir işçisi ve halkı anarşi çıkaranları yalnız o bırakacak. 

Bunların oyununa kimse gelmeyecek. Çünku ben senelerden beri bu ilçede oturuya rum ve Şimdi wiwhüsle işçileri taşıyorum. İş çiler otobüsteki konuş malarında bile Türk Me tal ve Maden-İş'ten nef ret ediyor. Bunları isle ‘miyor. 


Çatışma Maden 


-iş ve Türk Metal 


arasında olmaktadır.” 


©'Seydişehir halkı huzur istiyor.” 


birleşmek istiyor, 


© "İşçiler Türk Metal ve Maden-iş'ten 


nefret ediyor” 


MUSTAFA 
DUMLUPINAR 
(MSP İLÇE 
BAŞKAN 
YARDIMCISI) 


"Olaylarda her iki sendikanın da kışkırtması var, Biz MSP olarak bu tür olayları nefretle ' karşılıyoruz ve bunların dışındayız Zorbalık Müslümanlık- ta milliyetçilikte yoktur. 

Bu sendikal rekabetten bıktık. ve bu böyle sürüp giderse Seydişehir e huzur gelmez." 

MTTB 
SEYDİŞEHİR 
ŞUBE BAŞKANI 
MEHMET 


DUMLUPINAR 

“Seydişehir olayları bir vahşetti. Maden-İş istedi, Türk Metal'de yapıp bu fırsatı onların eline verdi. Seydişehir'de halk arasında 


İLHAN E- 


İSMAİL 
DİZ (CHP İLÇE BAŞ-KANI) 


“Bu olaylar sendikal rekabetle sınırlı degil, Olaylar eskiden de devam ediyordu, Faşistler tüm solu hedef almışlardı. İlçe binamız tahrip edildi. Muayenehaneme girip tahrp ettiler. Birçok evrak, radyo, telefon, röntgen makinası gibi aletleri kırdılar. 


İlk seçildiğimde partiler arasında diyalog için çalıştım. Bir türlü olmadı. Halkın kışkırtıcılara alet olmamasını istiyoruz,” 


çatışma yoktur. Çatışma Maden-İş ve Türk Metal arasında olmaktadır. Biz İslami gençlik olarak bu bölücülere her zaman karşı olduk. Bundan sonra da karşı olacağız." 


APTULLAH 
KORKMAZ(CHP 
SEYDİŞEHİR 
İLÇE GENÇLİK 
KOLLARI 
BAŞKANI) 


"Esas olayları Türk Metal çıkarmaktadır. 
Bu olaylar. önceden planlamışlardı. oBilhas- sa ÜGD'nin fiilen Konya'ya taşınması söylentileri başladıktan sonra burada da olaylar hızlandı." 
APİLÇEBAŞKANI 

HAYRİ CEVİZCİ 

"Olayları, sendika militanları çıkarmaktadır. Biz AP olarak bu olayları, kaba kuvveti ve bu tür eylemleri tas 


RECEP o BADEMCİ 
(MADEN FEDERASYO- 
NUNA BAĞLI SEYDİ-ŞEHİR MADEN İŞÇİ- 
LERİ SENDİKASI BAŞ-KANI): 

"Bu tür olaylar bazı çıkarcı çevreler tarafından kışkırtılıyor. Bazı sendikalar karşısındakini yıpratmak için her türlü kötü yolları kullanıyorlar. Buradaki olaylarda Türk Metal'in- de Maden-İş'in de hatası var. 

Bizim o sendikamızın hiç bir üyesi ne olaylara karışmış ne de bunlar arasındaki kavgada yerini almıştır. Ve bu tür olayların da aleti ol 

— mayacaktır." 


MUSTAFA GÜLPI- 
NAR (CHP'Lİ KANAR- 
YA KİTABEVİ SAHİBİ): 

"Türk Metal'in tertipleriyle mücadele ettim Saldırıda 100 bin lira zararım var. Biz esnaflar olarak bu sendikal rekabetten bıktık, Can güvenliği istiyoruz. Burada kargaşalığı o çıkaranların çoğu dışarıdan getiriliyor. 


vip etmiyoruz. Bu anarşik olaylarla bir yere - varıldığı daha dimyada görülmemiştir. Seydişehir halkı birleşmek istiyor, huzur istiyor. 
Bu anarşi yuvaları ellerini işçinin, halkın üzerinden çekmelidir." 
NİZAMETTİN 
BABÜR 
(FABRİKADA 
İŞÇİ-TÜRK 
METAL ÜYESİ) 


“Ben şimdilik Türk Metal üyesiyim ama aslında Türk Metal'i sevmiyorum. Türk Metal kargaşalık ve bölücülük yapıyor. Maden-İş bunlardan da beter. Olayları iki sendikanın militanları çıkarıyor." 


MHP'NİN VE "TKP' 
NİN KARANLIK 
EMELLERİ BOŞA 
ÇIKACAK 


İşçiler huzur istiyor. 
Halk huzur istiyor. Partiler ve kuruluşlar da bu çatışmanın ve zorbalığın son bulmasından yana. (oSeydişehir'liler Türk Metal'in ve Maden-İş'in Oo zorbalığına 
son verecek olanın 8 
bin işçinin birliği oldugunu görüyorlar, İşte bugün Seydişehir'de başta gelen istek ve ihtiyac budur. 

Bu nedenle Seydişehir işçisinin ve halkının huzur isteği ergeç galip gelecektir. Yeni bir sendikal alternatif çevresin de, tabandaki binlerce işçinin birliği, MHP'nin ve TKP'nin karanlık emellerini boşa çikaracaktır. 


“BİTTİ 


Nitekim, Baştürk ve arkadaşlarının cezaevin- den tahliye edilmesinden sonra bu konudaki hazırlukların başladığı görüldü. 
Taraflar, sürekli olarak birbirleri aleyhine açıklamalar yapıyor, güç gösterilerine girişiyorlardı. 

Bu arada DİSK yönetiminin, 15-16 Haziran tarihinden çok kısa bir süre önce Ören'de yaptığı toplantıda, yakında girişilecek olan hesaplaşma ile ilgili bir dizi kararlar aldığı kısa bir süre içinde, TKP ile bir hesaplaşmaya girme ve TKP'yi DİSK' ten temizleme meselesinin bu toplantıda gündeme getirildiği öğrenildi. 

PARTI KURMA 
MESELESİ 


Öte yandan, DİSK'in ören toplantısında tartışılan en önemli konular- dan birinin de yeni bir siyasi parti kurma meselesi olduğu belirtiliyor. 
DİSK'in 1 Mayıs sonrasında CHP ile arasındaki bütün köprüleri atmasın- dan sonra iyice gündeme gelen bu konu Ören toplantısını takip eder günlerde çeşitli DİSK ajanslarında da dile getirildi. 
DİSK'in 16 Haziran tarihli ajansı "Gün örgütlenme ve örgütlü siyasal mücadele verme günüdür" cümlesi ile son bulurken, bir gün sonra yayınlanan 
15. Bölge Temsilciler Meclisi toplantı kararlarını açıklayan DİSK ajansı ise "Bugün mücadeleyi sadece ekonomik mücadele araçları ile götürme- nin olanaksızlığını"' belirterek, "ekonomik-politik ve ideolojik mücadelenin bir bütünlük içinde verilmesi gerektiğini” vurguluyordu. Yeni bir siyasi parti kurma anlamına gelen bu kararın önümüzdeki günlerde DİSK üst kademeleri arasında da tartışmalara yol açması bekleniyor. Ancak, "'TKP' ye karşı çeşitli revizyonist ara akımları birleştirerek bir alternatif oluşturmak ve böylece varlığını sürdürmek" amacını taşıyan bu parti girişiminin ne derece başarılı olacağı ve "'hayata geçirilip geçirilemeyecegi''de şu anda bir tartışma konusu. 

TEMSİLCİLER 
MECLİSİ TOPLANTILARININ 
AMACI 

DİSK'in Ören Toplantısının hemen ertesinde 
12 ilde birden düzenlediği Temsilciler Meclisi toplantılarının amacı Ören'de alınan bu kararlar ışığında örgüte yayılmak durumu yoklamak, güçleri hesabetmek, tabanın TKP'ye olan tepkisini ölçmek ve düşünülen yeni tasfiyelerin ortamını yoklamaktı. Bu toplantılar aynı zamanda DİSK' in girişeceği yeni ihraçlar konusunda Yürütme Kurulu üyelerinin ağzından açıklamaların yapılması için de bir fırsat olarak kullanıldı. Örneğin, Fehmi Işıklar, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Aster-İş'i ihraç etme konusunda kararlı olduklarını açıklarken, Tuncer Kocamanoğlu Mersin konuşmasında Petkim-İş'e çatıyordu. Öte yandan aynı günlerde Sosyal-İş ve Keramik-İş Sendikaları İzmir Şube Başkanları da "DİSK'ten geçici olarak ihraç edilen sendikaların ihraçlarının kesinleştirileceği yolundaki "haberler üzerine ortak bir açıklama yaparak, buna karşı olduklarını belirtiyorlardı 


15. BÖLGE 
TEMSİLCİLER 
MECLİSİ TOPLANTISI KARARLARI 

İstanbul'da yapılan ve Baştürk'ün de katıldığı 
15. Bölge Temsilciler Meclisi toplantısı, DİSK' in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikayı ve giriştiği hazırlıkları ortaya koyması bakımından özel bir önem taşımaktaydı. 


Bu toplantıdan sonra açıklanan kararlarda DİSK'in önümüzdeki dönemde genel bir örgütlenme kampanyası açacağı belirtilmekteydi. Bu kampanyanın, bir süredir örgütlenmede görülen durgunluğun ve gerileme- nin örgüt içinde yol açtı ğı moral bozukluğunu gidermek, bu alanda bazı başarılar sağlayarak canlanma yaratmak amacını taşıdığı o görülmekteydi. 
Alınan diğer bir karar ise, eğitimin merkezileştirilmesi ve demokratik platform çalışmalarının yeniden canlandırılması kararıydı. DİSK yönetimindeki karma revizyonistlerin bu kararla eğitim çalışmalarını omerkezileştirerek, örgüt içindeki TKP etkinliğini kırma ve belli bir kadrolaşmaya gitmek 


niyetinde olduklar', demokratik platformun ise kurulması düşünülen siyasi partinin üzerinde inşa edileceği bir temel olarak ele alındığı anlaşılmaktaydı 


15. Bölge Temsilciler Meclisinde alınan diğer kararlar ise, "Tek Tip Tüzüğün hayata geçirilmesi” ve "ilerleme siyasetinin mahkum edilmesi" oldu 


DİĞER TARAF NE 
YAPIYOR 


DİSK Yürütme Kurulu, gerek Ören toplantısında, gerekse daha sonra yaptığı Temsilciler Meclisi toplantılarında TKP'yle kapışma hazırlıklarını yoğunlaştırırken, DİSK içindeki Türkler kanadının da boş durmadığı ve çeşitli güç denemelerine giriştiği görüldü. İstanbul'da yapılan toplantıya 60 kadar İGD'linin zorla girmeye çalışması, 
Bursa toplantısının 200 
kişi ile basılması ve ayni tarihlerde İskenderun'da bir miting düzenlenmesi, karşı tarafın telaş içinde 


giriştiği güç denemeleri olarak değerlendirildi. 
Ancak, Maden-İş'in İs- 


kenderun'da giriştiği gövde gösterisinin fiyaskoyla sonuçlanması, bu kanadın, hesaplaşma öncesin- de kaybettiği bir puan oldu 

Bu arada, ortak bir açıklama yapan Maden-İş Başkanı Kemal Türkler, BANK-SEN Genel Başkanı Metin Denizmen ve BAY-SEN Genel Başkanı Cevat Özhasırcı, "DİSK yönetiminin meşruluğunu yitirdiğini, DİSK yönetiminin DİSK'i parçalayıp voketmeyi amaçladığını, son olarak da Aster-İş, Devrimci Toprak-İş ve OLEYİS Sendikalarına karşı bölücü girişimlerde bulunduğunu" öne sürerek olağanüstü genel kurulun tek çözüm olduğu görüşünü savundular 


DİSK'in tepesinde cereyan eden bu hesaplaşmanın önümüzdeki günlerde daha da kızışması, ciddi boyutlar kazanması ve örgütü bir parçalanmanın eşiğine kadar getirmesi bekleniyor. 


THKP-C Eylem Birlikçilerinin yaraladığı üç çocuk annesi kadın öldü 


Apocular Batman'da bir TİKP taraftarını vurdu 


©Bursa'da bir genc öidürüldu 


HABER MERKEZİ Batman'da önceki gün saat 14.00 sularında Tür-, kiye İşçi Köylü Partisi taraftarı Haluk Mihallioğlu çarşıda gezerken yüzleri maskeli bir grup Apocu tarafından yaylım ateşine 
tutuldu. Saldırı sonucu 8 
yerinden kurşun alan Mihallioğlu, koma halinde Diyarbakır Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. 


İlçede Apocu olarak bilinen Masum Korkmaz, Osman ve Veysi adlarındaki kişiler daha önce de Haluk Mihallioğlu'nu gazetimizi okuyor diye tehdit etmişlerdi. 


TİKP Diyarbakır il örgütü olayla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: 


“Partimiz taraftarların- dan Haluk Mihallioğlu kendilerine Apocu UKO' cu ve "Kürdistan Devrimcileri" diyen cinayet şebekesi tarafından 8 yerinden kurşunlanarak komaya sokulmuştur. Bunların saldırı ve cinayetleri saymakla bitmez. Bu serseri çetesi hangi kuvvete dayanmaktadır ki güpe gündüz çarşının ortasında ve hem de sıkıyönetimin uygulandığı bir bölgede onlarca mermi boşalttıktan sonra ellerini kollarını sallayarak rahatça olay yerinden uzaklaşmaktadırlar, Bunlar Kontrgerillanın vurkaç timleridir ve devlet içindeki Kontrge- 


rilladan güç almaktadırlar" 


Bildiride daha sonra şöyle deniliyor: 

"Diyarbakır Urfa ve Siverek'te olduğu gibi Batman'da da arkadaşımız Haluk Mihallioğlu ölümle tehdit edilerek eğer *Aydınlık gazetesi, bizimle ilgili yayın yaparsa hepinizi ortadan kaldıracağız' şeklinde kendisine gözdağı verilmek 


istendi. 

Bu tehdidin üzerinden bir hafta geçmeden arkadaşımızı arkadan kurşunladılar. Bu tehditlerin başını çeken Batman'da Masum Korkmaz, Osman ve Veysi adındaki Apocular dünkü saldırının da başındaydılar. Hiç bir tehdit ve saldırı bizi gerçekleri açıklamaktan alıkoyamaz. Hiç bir karanlık cinayet gizli kalmayacaktır." 


BİR GEN jo 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Bursa AP İl Başkanlığı önünde dün saat 17.30 sıralarında Ramazan Yıldırım adlı genç 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı, Saldırganlardan biri tarafından bıçakla ağır yaralanan Yıldırım olay yerinden kaçmak istedi. 
Ancak çok kan kaybetmesi sonucu bir müddet sonra caddede öldü. 

Ramazan Yıldırım'ın Tekel Başmüdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenildi 

TRABZON 

CEZAEVİNDEKİ 

İSYAN SONA ERDİ 

Trabzon Kapalı Cezaevinde önceki gün başlayan isyan dün saat 19.00 
da sona erdi. 

İsyan eden tutuklu ve hükümlüler basın mensupları ile görüştükten ve isteklerini ilettikten sonra rehineleri serbest bıraktılar. 28 saat süren isyan sonunda tutuklu ve hükümlüler ellerindeki 
1 tabanca ve 5 cezaevi imalatı bıçağıda jandar- ma “komutan vekiline teslim etti. 


THKP-C EYLEM 
BİRLİK ÇİLERİNİN YARALADIĞI 
KADIN ÖLDÜ 


İzmir'in Karşıyaka semti Nergis Mahallesin- 


de geçtiğimiz hafta içe- 
.risinde Ali Bülent Sarıtaç ın da bulunduğu THKP-C Eylem Birliği adlı örgütün üç üyesiyle polis arasında süren ikibuçuk saatlik çatışma sırasında ağır yaralanan Emine Savlu dün öldü, 

İZMİR'DE İKİ İGD 

ŞUBESİ KAPATILDI 

İlerici Gençlik Derneği'nin Karabağlar ve Konak şubelerinde yapılan aramalarda silah ve kesici aletler bulundu. 
Bunun üzerine İzmir Va- 


liliği İGD'nin bu iki şubesini 3'er ay kapatma kararı aldı. 
İSTANBUL'DA 
BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Şişli Sanayi Mahallesinde Cemil Santaş isimli silahli iki kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldü. Olay saat 19.15 
sıralarında sanayi başbuğ sokakta yürümekte olan Cemil sarıtaş'a yaklaşan iki kişinin silahlarını çekerek ateş etmeleri üzerine meydana geldi. 


TSİP Başkanı Kaçmaz’ a 
1 ay hapis cezası verildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

1 Mayıs'la ilgili olarak 
29 Nisan 1979 günü yaptığı bir açıklamada 'halkı suç işlemeye tahrik ettiği iddiası ile yargılanan TSİP Başkanı Ahmet Kaçmaz 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasını tecil etti. 

Dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada Ahmet Kaçmaz ve avukatları savunmalarını yaptılar. Sıkıyönetim Mahkemesi sanığın 'halkı suç işlemeye tahrik ettiği' suçunu sabit görerek TCK'nın 311 -2 maddesine göre 15 gün hapis cazası verdi. Suçun basın yoluyla işlenmesini gözönünde tutan Mahkeme sanığın cezasını bir kat artırarak 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın sabıkasız olmasını ve bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirerek hapis cezasını teciletti. 

'ACİLCİ' OLDUĞU 

ÖNE SÜRÜLEN 
23 SANIĞIN 
DURUŞMASI 
İstanbul Sıkıyönetim 


Askeri Mahkemesinde THKP-C Acilciler grubuna üye oldukları öne sürülen ve tutuklu bulunan Engin Erkiner, Ali Sönmez, İbrahim Yalçın, Muharrem Kaya, Mihraç Ural, Nebin Rahuma ile 
17 tutuksuz sanığın duruşması dün yapıldı, 

Sanıkların yasa dışı örgüt üyesi oldukları ve çeşitli tarihlerde Sabancı Holding binasını bombaladıkları, İş Bankası Merter Şubesini soydukları, İntercontinental otelini kurşunladıkları ve Akbank Harbiye Şubesini soydukları idda ediliyor. Davada 6 sanık hakkında idam, diğerleri hakkında da enaz 5 yıl hapis cezası isteniyor. 

Dün yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, örgütün emri ile gerçekleştirdikleri eylemleri açıkladıklarını belirterek Merter İş Bankası soygununa katılmadıklarını söylediler, Sanıklardan Nebil Rahuma'nın tutuklu bulunduğu Niğde cezaevinden daha önce kaçtığı bildirildi . Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. 


Ordu” nun Bucak, Yenimahalle ve Subaşı mahallelerinde komandolar terör estiriyor 


“Bir serseri kurşuna hedef olma korkusu içinde yaşamaktayız” 


e Valiliğe ve emniyete şikayette bulunan halk hiç bir sonuç alamadı 


z 


ORDU (ÖZEL) 
Ordu'nun Bucak, Yenimahalle ve Subaşı mahalleleri halkı üzerinde terör estiren komandolar, halkta rahat huzur bırakmadılar. En son olarak on gün önce bazı evlerin birbiri peşisıra kurşunlanmasından sonra mahalle sakinleri 91 imzalı bir dilekçeyle Valiliğe başvurdular. 

Her üç mahallenin de muhtarları halkın bu mücadelesini destekliyor ve her türlü saldırganlığın 


karşısında olduklarını söylüyorlar. 
Evler kurşunlanıyor 


Ordu'nun Subaşı mahallesinin 5. ve 6. sokaklarında geçtiğimiz 9 Haziran gecesi üç ev kurşunlandı. Gece saat 04,00 ten sonra meydana gelen olaylarda can kaybı olmadı. 

5.sokakta oturan Nazif Korkmaz'ın evine 11 
adet mermi atıldı. Kurşunlanan evde kiracı olarak kalmakta olan Mehmet Kılınç'ın ifadesine göre olayı "sağ terörist eylemciler gözdağı vermek için yapmışlardır" 

Yine aynı sokakta kiracı olarak oturan ve ordu Devlet Hastanesinde hastabakıcı olarak çalışan Necmiye Şensoy'un penceresine de kurşunlar isabet etti. Necmiye Şensoy kendisinin o gece hastanede olduğunu, ola yı sabah geldiğinde öğrendiğini ve saldırganla- 


Subaşı Mahallesi 5. sokakta oturan Nazif Yılmaz'ın evinin komandolar tarafından kurşunlandıktan sonraki 


rın hedef seçmeden kendilerinden olmayan herkese, kim olursa olsun saldırdıklarını söyledi. 


Yine aynı mahallede 6.sokakta oturmakta olan Hamdi Yoldaş'ın evi- nin penceresinden içeri- ye ateş edildi, Hamdi Yok daş olayın siyasi olduğunu, saldırganların sık sık böyle olaylar yarattıklarını ve bu olayların giderek büyüyebileceğini söyledi. 


Mahalle halkı imza topladı 


Olay üzerine mahalle halkı bir imza kampanyası açtı. Toplanan imzalar, olayların cereyan ettiği üç mahallenin muhtarları tarafından valiliğe verildi. 
İmza kampanyası açan mahalle sakinleri şöyle söylemektedirler: 


“Bizler aşağıda imzaları bulunan Subaşı, Yenimahalle ve Bucak Mahallesi sakinleri olarak aşağıdaki hususların halli ve gerekenin yapılması hakkında alınacak etkin tedbirlerle asayişin sağlanacağı inancı ile sizlere başvurmak mecburiyetinde kaldık şöyle ki: 


“üç mahallenin kesiştiği dört yol kavşağı olan hastane sapağında yaban cı gençler geceli gündüzlü gruplar halinde dolaşmak ta ve hastane yanı ve Sivas Caddesi üzerinde topluluklar meydana getir- 


hali, Evin duvarlarında 11 kursun deliği var. 


Yenimahalle muhtarı, aynı zamanda Muhtarlar Derneği Başkanı ve Muhtarlar Federasyonu 9. Bölge Müfettişi olan Nazif Yılmaz (solda) ile, Bucak Mahallesi 


Muhtarı Necmettin Ertaş, 


"Biz saldırı nereden gelirse 


gelsin ona karşıyız, halkı saldırganlara karşı uyanık tutmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki olaylarla ilgili olarak Emniyete, Valiliğe ve Belediyeye şikayette bulunduk hiç bir sonuç alamadık "' diyorlar. 


mektedirler. Olaylar buralardan gelişmektedir. 
Evlerimizden pazara ve pazardan evlerimize gidebilmek için bu topluluğun yanından geçmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

"Kadın kız veya erkek çocuklarımıza (o lisanen, fiilen saldırılarak tecavüz edilmektedir. Bu kişiler çoğunlukla silah atmakta dırlar, Tüm mahalle halkı olarak tedirgin olup bir serseri kurşuna hedef olma korkusu içinde can güvenliğinden yoksun olârak yaşamaktayız. Örneğin devlet hastanesi civarındaki sokakları bekleyerek mahalle sakini gençleri olaylara itmeye 
çalışmaktadırlar. Yine 9 
Haziran Cumartesiyi Pazara bağlayan gece Su- 


- başına bağlı 14/5 nolu 


sokakta iki ev kurşunlanmış ve polis tahkikatı nı yapmıştır. 

"Huzur ve sükunun sağlanması için önemli tedbirlerin alınması ve gerekenin yapılmasını saygılarımızla arzederiz" 


Evlerde 


nöbet tutuluyor 


Mahalle sakinlerinin topladıkları imzalar üç mahallenin muhtarları tarafından Ordu Valiliğine verildi. Konu ile il gili olarak kendileriyle görüştüğümüz mahalle muhtarları şunları söylediler: z 

"Toplanan imzalarda hiç bir sivasi parti aynmı göz ulmemiştir. Biz 


saldırganlara karşıyız. Sak dırı nereden gelirse gelsin onun karşısındayız. Halkı saldırganlara karşı uyanık tutmaya çalışıyoruz. 
Halkımızın bu olaylara karşı büyük bir tepkisi var, Son kurşunlama olaylarından sonra mahalle halkı evlerinde nöbet tutmaya başladı. Olaylar mahalle halkından olmayan dış güçler tarafından çıkarılmaktadır. 
Aile birim kanununun biran önce mecliste görüşülüp çıkarılmasını istiyoruz. Emniyet müdürlüğüne çeşitli defalarda girişimlerde bulunduk. 
Sayın Valimize ve Belediye Başkanına durumu ilettik, önlemler alacaklarına dair söz verdiler. 
Fakat emniyet kuvvetleri 


yetersiz kalmaktadır.” 


Mahalle muhtarları: Valiliğe başvurduk, 


yapılan bir şey yok” 


Olaylarla ilgili olarak görüştüğümüz o Yenima halle muhtarı ve aynı za: manda Muhtarlar Derneği Başkanı ve Muhtarlar Federasyonu 9.Bölge Müfettişi olan Nazif Yılmaz Subaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Bordanacı ve Bucak Mahallesi Muhtarı Necmettin Ertaş: "'son olaylardan sonra açılan imza kampanyasının sonuçlarını bir dilekçeyle valiliğe bildirdiklerini, ancak henüz yapılan bir şey olmadığını" söyleyerek sözlerine son verdiler. 


21 Haziran 1979 


U-2 leri 


17 km. 
düzenlendi 


ÇAL (ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Çal İlçe Örgütü, U-2'leri protesto amacıyla Bekilli-Çal; arasında 
17 km. sürecek bir yürüyüş düzenledi. 

25 iHaziran günü saat 
07.00'de Bekilli Bucağından başlayacak olan yürüyüş, Akkent ve Hançalar kasabası ile Alfaklar köyü güzergahını izleyerek, aynı gün 14.00' 
te Çal'da yapılacak bir mitingle sona erecek. 
17 kilometre sürecek 
olan yürüyüşün sonunda yapılacak mitingde, Denizli İl Başkanı Mehmet 

Göker ve Aydınlık Gazetesi: Müessese Müdürü Osman Gürhan Ertür konuşacak. 

TİKP Çal İlçe Başkanı Bahri Bilge bu konuda yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşında yedi düvel emperyaliste karşı bağımsızlığını koruyan halkımız, U-2 uçaklarına da izin vermeyecektir"' dedi. 


PAZARCIK'TA 
YÜURÜUYUS 

Pazarcık TİKP İlçe Örgütü, U-2 uçaklarını protesto - amacıyla, ` Nar- 
Pazarcık arasında 16 
km.lik bir yürüyüş düzenliyor. Yürüyüş ve miting için gerekli başvurunun yapıldığı bildirildi. 

İlçe Başkanı Yusuf Uçar, bu konuda yaptığı açıklamada, "Türkive'nin bağımsızlığı üzerinde pazarlık yapılamaz. 
U-2'lere verilecek izin Rusya'nın saldırganlığından başka hiç bir şeye hizmet etmez" dedi. 


ŞİŞLİ İLÇESİNİN DÜZENLEDİĞİ 
TOPLANTIYA İZİN VERİLMEDİ 

İstanbul'da U-2'leri protesto amacıyla Türki- 


“duğu 


lik yürüyüş. 


© Pazarcık'ta da 16 km.lik yürüyüş düzenleniyor 


e Şişli TİKP İlçe örgütünün düzenlediği toplantıya Sıkıyönetim komutanlığı izin vermedi 


ye İşçi Köylü Partisi Şişli İlçe Örgütü tarafından düzenlenen toplantıya Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından izin verilmedi, Komutanlığın gerekçesinde, 'Günümüzün duyarlı ortamında sakıncalar yaratabileceği" ileri sürüldü. 


DÜZCE'DE 
TOPLANTI 


U-2 uçaklarını protesto amacıyla Düzce'de de bir toplantı düzenlendi, 


Türkiye işçi Köylü Partisi Düzce İlçe Örgütünün düzenlediği "Milli bağımsızlık ve birlik toplantası": 24 Haziran Pazar günü yapılacak. 

Ilçe Başkanı Cemal 


Aksu, bu konuda yaptığı açiklamada, Ecevit hükü- 


metinin U-2'lerle ilgili tutumunu eleştirerek şöyle dedi: 

"Bir yandan Rusya' 
nın 'güvencesi', diğer yan dan kredi karşılığında U- 
2'lere uçuş serbestliği! 
Ya İstiklal ya Ölüm! diye rek milli kurtuluş savaşını veren halkımızın, bağımsızlığına olan tutkusunu hiçe sayan bir anlayıştır bu. Ecevit hükümeti, süper devletlerin Türkiye'yi pazarlık masasına yatırmalarına göz yummuştur." 

BOLU BELEDİYE 

BAŞKANININ 
ENGELLEMESİ 


Öte yandan, Düzce'de düzenlenen toplantı ile ilgili afişlerin Bolu İl Merkezinde asılması, Bolu Belediye Başkanı tarafın dan engelleniyor. 


TİKP Sakarya ve Ordu” da da il Örgütleri kurdu 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisinin Sakarya ve Ordu'da da İl Örgütleri kuraçıklandı. Parti merkezinden yapılan açıklamada "4. Parti Meclisi'nin tesbit ettiği kararlar doğrultusunda örgütlenme çalışmalarını hızlandıran TİKP iki ilde daha örgüt kurdu" denildi. 


Yapılan açıklamaya göre arya - Yönetimi şu kişilerden oluşuyor: Başkan: Battal Kahraman (işçi), Necdet. Demirdöver li Nihat Er- so öğrenci), Hüseyin Bilekçi (işçi), Tacettin 


Yıldız (işçi), Vasfi Özsoy go. Erol Tekoğlu (işçi 

Sakarya İl Örgütünün 


adresi: Çark Caddesi no:, 


71/3 Adapazarı 


Ordu İl Yönetimi ise şu kişilerden oluşuyor: "Başkan: Ömer Özel (ikpatah Erol Öksüz (işçi) Şerif Kanber (işçi), Sedat Özel (muhasebeci), İsmail Gürdal (matbaa işçisi), Osman Yanık (koylü), Muammer Coşkun (köylü)." Ordu İl Örgü tünün adresi de söyle: 


Süleyman Felek esi, Sözer Apartmanı No: 24/A, Kat 4 Ordu. 


Sowetler’ den takas yoluyla 285 milyon 


dolarlık 


ANKARA (THA) 
Döviz olmadığı için yapılamayan ham ve ma- 


mal alınacak 


mül madde 


KONUT İNŞAATI İLANI İSTANBUL S.S. ORHANTEPE YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 


1- İSTANBUL S.S. Orhantepe Yapı Koope- 


ratifi adına 80 adet işçi konutunu ihtiva etmek 


üzere yaptırılacak konut inşaatı kapalı zarf usu- 


lüyle ve götürü bedel eseslarına göre eksiltmeye ait teklif şartnamesindeki. şartlarla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- İşin hesaplanan bedeli 15.459.484 lira 00 
kuruştur. Bu bedele, eksiltmeye ait teklif şartnamesindeki ve inşaal sözleşmesi tasarısındaki el altında konutların Emlak Alım Vergileri ile iskan ve işletme ruhsatı harçları dahildir. 

3-Bu işe at şartnameler ile ihale evrakı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat İşleri Müdürlüğü ile Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Emlak ve İnşaat Müdürlüğünde görülebilir. 

4- Eksiltme 5.7.1979 günü saat 10.30'da Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Emlak ve İnşaat Müdürlüğünde iş sahipleri tarafından kurulacak ihale komisyonu marifetiyle yapılacak, kesin ihale Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügünce neticelendirilecektir. Müteahhit inşaat sözleşmesini iş sahibi Kurum ve Kooperatifle mea aktedecek, ödemeler kurum tarafın- an 

5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 

a) Müteahhitlik karnesini (—B~ grubundan ihale ve esas bedelin 2/3'ü kadar) 

b) Teknik araçlar bildirisini, 

c) Sözleşme tasarısının 5. maddesinde kayıtlı teknik elemanların çalıstırılacağına dair taahhütnamesini (noter tastikli) 

d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi (Banka'dan) 


den işlerini açıklayan bildirisini, f) Müracaat tarihine kadar tam olarak ba- 
'şarılan işler bildirisini, 

Ekleme suretiyle ihale tarihinden (ihale günü hariç) en az üç gün evveline (2.7.1979) günü mesai saati sonuna) kadar Sosyal S lar Kurumu İstanbul Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne yazılı müracatta bulunmaları "Yeterlik Belgesi " almaları ve yeterlik belgesini kapalı teklif zarflarına koymaları şarttır. 

6- Geçici teminat miktarı 463.799.552 TL. olup, isteklilerin Sosval Sigortalar Kurumu İstanbul Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne yatırarak makbuzunu veya geçi teminat mektubunu kapalı teklif zarfına koymaları şarttır. 

7- İsteklilerin kapalı teklif zarfını makbuz mukabilinde ihale komisvonu baskanlığına ihale saatinden engeç bir saat evvel vermeleri şarttır. 

8- Kurum, Yeterlik Belgesini verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine vapmakta serbesttir. A 

9- Telgraf ile müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

* 10- Belediyelerce ilanlardan alınacak vergi ve resimler Müteahhit Firmalara ait olacaktır. Ancak, ihale yapılmadığı taktirde Belediyelerce ilanlardan Gl vergi ve resimler kooperatif tarafından ödenecektir 

Keyfiyet ilan olunur. 


(Basın : 4652-595) 


ithalatının mal takası şeklinde Sov- 


direkt olarak müteahhide yapılacaktır. 


a Müracaat tarihinde taahhüdü devam e- 


yetler Birliği'nden sağlanması için yapılan çalışmalar sona erdi ve bu ülkeden 289 milyon dolarlık ham ve mamül mad de ithalatı yapılmasına karar verildi. 

Bu konuda alınan bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret (Bakanlığı ve DPT tarafından yürütülen koordine çalışmalarından sonra kamu ve özel kesim tarafından ihtiyaç duyulan bazı ham ve yardım- 
"cı maddelerin Sovyetler" den sağlanması benimsendi. 

Buna göre içinde, kâgıt, takım tezgahı, blister, bakır bulunan birçok maddenin önümüzdeki aylar içinde ithali yapılacak. 

İlgililer yapılan bağlantıların gerçekleşmesi için, kamu ve özel kesim- den ihtiyaç sahiplerine gerekli duyurunun yapıldığını, tahsislerin çıkarıldığını belirttiler. 


SSK’ larda toplusözleşme önümüzdeki hafta 


imzalanacak 


BURSA(THA) 

Türk-İş'e bağlı Sağlık- 

İş Sendikası ile SSK Genel Müdürlüğü arasında 

sürdürülen ve 14 bin işçiyi kapsayacak olan toplusözleşmenin önümüzdeki hatta imzalanacağı açıklandı. 


Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Savaş Benli tarafından yapılan açıklamada şubat ayından beri sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinin imza aşamasına geldiği belirtilerek alınan haklar şöyle özetlendi: 


“İşçilerin maaşlarına 
1. ve 2. yıl 4 biner lira 
brüt zam, her yıl için 125 
lira kıdem zammı, yılda 3 
maaş ikramiye, yılda 5 
bin lira net yakacak yardımı, yılda 4500 lira net 
iyim yardımı, ayda 850 
ie konut yardımı vb. 
haklar verilecektir." 


Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüşen 


Ecevit: Gelişmekte olan ülkeler karşılaştıkları güclükleri aralarındaki 


dayanışmave işbirliği ile yenebilirler 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları güçlükleri, aralarındaki dayanışma ve işbirliği ile yenebileceklerini belirtti, Ecevit, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki aranın giderek büyüdüğüne dikkati çekerek, bunun yalnızca, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliği ile daraltılabileceğini söyledi. 

Başbakan Ecevit, | sa- 
‘hel Bölgesinde Kuraklığın Kontrolu Devletlerarası Daimi Komitesi Başkanı ve Gambiya Cumhurbaşkanı Dawda Kairaba Ja- 


TİKP Başkanı Doğu Pe 


“Bu uluslar yalnızca böyle bir dayanışma ve işbirliği ile içişlerine karışılmasını önlemevi veya Afrika içi sorunlara kalıcı ve tutarlı çözümler getirmeyi 


umabilirler” 


wara ile önceki akşam Çankaya'daki yabancı konuklar köşkünde bir görüşme yaptı. 

Ecevit görüşme sırasın da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızla gelişen ve gelişme aşamasındaki ülkelerin karşılaştıkları engelleri bilen bir ülke olarak, Afrika uluslarının 


refah ve öz güvenlerini artırma çabalarına istenilen ve gereken ölçüde, kendi deneyim ve olanaklarıyla katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. 


Başbakan, Türkiye'nin bunu bir görev saydığını da belirtti. 


Gambiya Cumhurbaşkanı Dawda Kairaba Jawara da, konuşmasında, Türkiye'de çok sıcak ve dostça karşılandıklarını 


belirterek, bunun çok anlamlı olduğunu söyledi. 
Gambiya, Moritanya, Senegal, Mali, Yukarı Vol- ta, Nijer, Çad ve Yeşil” — Burun'un içinde bulun- 


rinçek gezi sırasında köy gençleriyle sohbet ederken 


TiKP Başkanı Doğu Perinçek Kayseri gezisinden döndü 


Perinçek Incesu, Pınarbaşı ilçeleri ile Süksün, Taşlıoğlu ve Pulpınar köylerinde 


zere gittiği Kayseri'de, bazı ilçe ve köyleri de ziyaret ederek köylülerle sohbet etti. 

Kayseri'de düzenlenen toplantıda, Amerikan U- 
2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete karşı çıkan 
Perinçek, İncesu ve Pınarbaşı ilçeleri ile Süksü, Taş. 


sohbet toplantıları yaptı 


ANKARA (ÖZEL) 


“Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı Doğu Perinçek, Partisinin Kayseri'de düzenlediği "Milli Bağımsızlık ve Birlik” toplantısına katılmak ü- 


lıoğlu ve Pulpınar köylerine yaptığı gezide köylüler le sohbet toplantıları düzenledi. 


Pahalılık, yokluk ve ilgisizlikten yakınan köylülerle bu konularda görüşen Perinçek, TİKP'nin temel siyasetleri konusunda da bilgiler verdi. 


İzmir'de "U-2 uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Hayır” kampanyası hızlandı 


© TİKP kurucusu 60 yaşındaki duvarcı ustası Şencan, Halkın Kurtuluşçularının saldırısına 


uğradı 
İZMİR (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 


Partisi'nin yurt çapında başlattığı "U-2 uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiye te Hayır" kampanyası için Ege'de sürdürülen çalışmalar yoğunlaştı. 

İzmir'li TIKP taraftarlan 23 Haziran'da İzmir'de yapılacak miting için gece gündüz deme- den çalışıyorlar. Partili gençlerin bir kısmı köylere dağılıp propaganda çalışmalarıyla köylüleri mitinge davet ederken, bir kısmı da şehir içinde bildiri dağıtma ve afiş yapıştırma gibi çalışmalara katılıyorlar. Yaşlısı, genci tüm parti taraftarı yoğun bir çalışma içinde semtlerdeki kahvelerde toplantılar vaparak Gültepe'de, Çaymahalle'de Çamdibinde ev ev dolaşarak İzmir halkını cw martesi günü yapılacak mitinge çağırıyorlar. h 

TİKP İzmir İl örgütü yöneticileri İzmir halkının kampanyayı desteklediğini ve şiddetli sıcaklara rağmen geniş bir halk kitlesinin katılmasının beklendiğini belirttiler. 


HALKIN KURTULUŞU 
VE İGD SALDIRIYOR 


"U-2' Uçaklanna ve Rusyaya Teslimiyete Hayr" kampanyasını yürüten İzmir'li devrimciler ö- 


zellikle IGD ve Halkın Kurtuluşu gruplarının saldırılanna karşı koymak zorunda kalıyorlar. 


Önceki gün bir grup Halkın Kurtuluşçusu Gültepede afiş yapıştıran lara saldırdı. Saldırıya uğrayanların arasında TİKP Kurucusu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi 60 
yaşındaki duvarcı ustası Ahmet Şencan da vardı. 


Aynı zamanda izmir Merkez İlçe Yönetim Ku rulunda da görevli olah Şencan, saldırı sırasında başından yaralandığı ve bir haftalık rapor aldığı halde ertesi gün eline fırçayı alıp gece yarım bıraktığı yerden afişlemeye devam etti. 


BİZ ONLARIN 
YAŞINDA 
HİTLER'E KARŞI SAVAŞTIK 


17 torun sahibi Ahmet Şencan 1939 yılından 1945 yılına kadar Yugoslavya'da Hitler ordularına karşı savaşmış, Partizan ordusun- da yüzbaşılığa yükselmişti. Gültepelilerin 'Ahmet Amcası' kendisine saldıranları (O kasdederek 'Biz onların yaşındayken Hitler'e karşı savaştık, bunlar böyle saldırılarla bizi yıldıracaklarını sanıvorlarsa aldanıyorlar' 


diyordu 


TIKP kurucusu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi 60 
yaşındaki duvarcı ustası Ahmet Şencan Halkın Kurtuluşçularının saldırısı sonucu başından yaralandığı ve bir haftalık raporu olduğu halde ertesi gün eline fırçayı alıp yarım bıraktığı yerden afişlemeye devam 


etti. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Kulu'da TİKP'nin U-2 ile ilgili afişlerine el konuldu 


KULU (ÖZEL) 
Konya'nın Kulu İlçesinde Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin U-2 casus uçaklarıyla ilgili afişletini yapıştıran iki kişi polis tarafından bir süre 


gözaltına alındı. 


Gözaltına alınan kişilerin ellerindeki afişlere el konuldu, yapıştırılmış olanlar ise söküldü. 


duğu, Sahra'nın güneyindeki Sahel bölgesi ülkelerinde kuraklığın kontrolu ile ilgili devletlerarası daimi komitesinin de başkanı olan Jawara, Afrika ülkelerinin Türkiye ile pek çok ortak yanları bulunduğunu kaydetti, Türkiye'nin birçok alanda önemli deneyimleri bulunduğuna da dikkati çeken Gambiya Cumhurbaşkanı, sorunları birlikte tartışmanın yarar sağlayacağına inandığını bildirdi, 

Bülent Ecevit, daha sonra Dawda Kairaba Jawara onuruna bir yemek verdi. Ecevit, yemekte yaptığı konuşmada da sömürgecilik ve emperyalizme karşı özgürlük hareketlerine Atatürk'ün önderliğinde öncülük eden Türk halkının, Afrika'daki siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakın ilgi ve anlayışla izlediğini belirtti. Türkiye'nin Afrika ulusları ile daha yakın ilişki ve işbirliğine büyük önem verdiğini kaydeden Ecevit, bu ülkelerin karşılaştakları güçlükleri, kendi aralarında olduğu kadar gelişmekte olan başka ülkelerle yakın işbirliği ve dayanışma ile aşabileceklerini söyledi. 


Ecevit, "bu uluslar, yalnızca böyle bir dayanışma ve işbirliği ile içişlerine karışılmasını önlemeyi veya Afrika içi sorunlara kalıcı ve tutarlı çözümler getirmeyi umabilirler" dedi. 


Ecevit, Afrika ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların başkaları karışmadan giderilmesinde, o Afrika Birliği Örgütünün uygun bir forum ve zemin olarak düşündüklerini de bildirdi. 


Başbakan Bülent Ecevit, "biz, bu ülkelere, özellikle sömürgeciliğin boyunduruğu altında zzdırap çekmiş olan Afrika ülkelerine, bir hayır işi olarak değil, fakat hiç bir siyasi koşula bağlanmaması gereken uluslararası bir yükümlülük olarak daha büyük uluslararası yardım sağlanması gerektiği kanısındayız" dedi. 


Başbakan Ecevit'in, Gambiya Cumhurbaşkanı Dawka Kairaba Jawara onuruna verdiği yemeğe, Gambiya Dışişleri Bakanı Lamine Kity Jabang ile Senegal Kırsal Kalkınma Bakanı Djıbrl Sene de katıldılar, 


Fikri paralellik (K.Maraş Davasından Notlar) 


MHP'li tekzipcibaşı Yaşar Okuyan bu işe kendini o kadar kaptırmış ki, sonunda dayanamayıp kendi kendini de tekzip etti. 

Okuyan'ın gazetelerde, yazarların köşelerin- de çıkan tekziplerini bilirsiniz: "MHP'nin hiç bir yan kuruluşu yoktur" der, "ÜGD ile falan ilişkimiz yoktur" der, Maraş Davası sanıkları gibi "inkar yiğidin kalesidir" anlayışıyla tekzip gönderir. 

Bu haftaki Yankı dergisinde çıkan demecinde ise inkardan vazgeçip itirafa başlıyor: 

— MHP ülkücülerden teşekkül etmiş bir partidir. 

— MHP siyasi alanda amacına ulaşmaya çalışıyor, ülkücü dernekler de tüzüklerindeki amaçlarına Türk milliyetçiliği yolunda ulaşmaya çalışıyor. 

— Ülkücü derneklerle MHP arasında fikri bir paralellik vardır. 

Buraya kadar söylenenler son derece "masum" sayılabilir. 

Ne var ki, ülkücü dernekler denilen ülkü ocaklarının, ÜGD'nin birçok yöneticisi şu anda sıkıyönetim mahkemelerinde Türk Ceza Kanununun 149. maddesinden hesap veriyor. 

Yani, "hükümete karşı isyan ve halkı katli- ama sevketmek"'ten. tüzüklerindeki legal amacın ne olduğu pek kimseyi ilgilendirmiyor. Can güvenliği isteyen halkı esas ilgilendiren, fiiliyat- ta gerçekleştirilmek istenen amaç. 

Amaç, "isyan ve katliam" olunca da, Okuyan'ın söylediği “fikri paralellik" gerçek anlamını kazanmış oluyor. 

* k * 

Okuyan'ın tekziplerindeki inkarlar ile, Maraş Davası sanıklarının suçlarını inkar etmeleri arasında da "fikri paralellik" var. 

Ökkeş Kenger'e Adana hapishanesinde MHP'li tutuklular "Ökkeş Ağa" diyorlar. MHP' nin toprak ağalığıyla nasıl içiçe olduğunun kanıtıdır bu. Bir yerde bir baş olursa, onun muhakkak - "ağa" 'olması gerekiyor. Mahkemede belirttiği mesleği çaycılık ve öğrencilik de ol- 


sai, 

«Bu Ökkeş Ağa, hapishanede sanıklar arasında dolaşıp taktik vermeye devam ediyor: "Dayanın, inkar yiğidin kalesidir, inkare sorgular- da çözülme belirtisi gösteren ilk kişi olan Yusuflar Mahallesi sanıklarından Haydar Parmaksız, hemen damgayı yiyor: 

Haydar Parmaksız'ın mahkemede, yaptıklarını itiraf etmesi ve Yusuflar Mahallesi katliamı hakkında açıklamalarda bulunması önce MHP' li avukatları telaşlandırmıştı. "Yahu bu adamın avukatı yok mu, neler söylüyor" demişlerdi. Sonra da çareyi deli demekte buldular. 

MHP'nin yayın organı Hergün gazetesi mütehassıs bir doktor keskinliğiyle teşhisi yapıştırdı: 

— Bur sanığınsakli muvazenesi bozuktur! 

Malum, bu da MHP'nin eski taktiklerinden, kullandıkları kişi pişmanlık belirtisi gösterip itirafa bulunmaya başlayınca hemen teşhisi koyarlar: "Delidir, projete tipte epileptiformdur". 

* k * 

Maraş Davasındaki çember daraldıkça, MHP yeni yeni saptırmalara başvuruyor. Hergün gazetesinin son iddiası: 

— Maraş olaylarını gizli bir Ermeni teşkilatı başlatmış! Gerekçe de ilginç: Ölüler arasında sünnetsiz bir kişi bulunmuşmuş! 

Hatırlarsınız, Abdi İpekçi'nin öldürülmesin- den sonra Türkeş'e bu işi kimin yapmış olabileceğine dair yorumu sorulmuştu. O da: 

— Anlaması çok güç... olsa olsa bir Ermeni örgütü yapmıştır, demişti. 

Şimdi çaresizlik karşısında Türkeş'in o zamanki sarıldığı can kurtaran simidine tekrar sarılıyorlar. 

Evet, evet Yaşar Okuyan çok haklı. 

Gerçekten bütün bu işler arasında yakın bir “fikri paralellik ''var.. 


Hükümetin SALT-2 anlaşmasını 


memnunlukla karşıladığı öne sürüldü 


ANKARA (AA) 
Hükümetin ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan SALT -2 Anlaşmasını omemnunlukla karşılandığı öğrenildi. 


AA Muhabirinin hükümet ve Dışişlerine yakın çevrelerden aldığı bilgiye göre, Türkiye SALT -2 Anlaşmasına doğrudan taraf olmadığı için resmi bir görüş açıklamıyor. 
Ancak SALT-2 Anlaşmasını dört değişik açı- dan değerlendirerek olumlu buluyor. 


AA'nın haberine göre, Türkiye hükümeti SALT - 
2 Anlaşmasını, Avrupa' 
da yumuşamaya katkıda bulunacağı, silahlanma yarışını yavaşlatacağı, daha ileri ve anlamlı silahsızlanma görüşmeleri- ne olanak sağlayacağı ve Viyana'da sürdürülen karşılıklı kuvvet indirimi görüşmeleri ile benzer görüşmelerde, Avrupa için hazırlanacak çok taraflı güvenlik önlemlerine sağlam bir zemin oluşturacağı gerekçeleriyle olumlu buluyor. 


KAYIP—Şebekemi ve ehliyetimi kaybettim. Eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmet Ali TANÖR 


KAYIP—Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Arif ACAR 


Milli Bağımsızlık ve Birlik Toplantısına 
ÇAĞRI 


Amerikan U-2 Uçaklarına ve Rusya’ ya teslimiyete hayır! 


Program: 


Konuşma: Doğu Perinçek (TİKP G.Başkanı) Abuzer Karakoç 
Nedret 

Aşık Devrani 

Halk Oyunları Ekibi Şiirler 

Koro 

Yer:Bayram Sineması Tarih:24 Haziran Pazar Saat:14.00 


Tüm Halkımız Davetlidir b) TiKP DÜZCE iLÇE ÖRGÜTÜ 


Ozanlar: 


Aydınlık} 


Laçıkça 4 


mmm ninni 


21 Haziran 197g 


Pazarcı dostlar arasında 


Aşık ihsani 


Eskiden kurulan bir semt ya da mahalle "'pazar''ına köylü-kentli üreticiler mallarını toplar getirir, bu "pazar" larda aracısız olarak halka satarlardı... "Pazar'ın anlamı buydu. Şimdilerde yıkılası öyle değil, Aracısız hiç bir malın satıldığı görülmüyor! 


ım üstüne 


tedir. 


Yıkıl bire hain düzen Tutulacak neren kaldı! 
Seni hangi deyyus böyle Başımıza bela saldı?! 

Şimdi adına "kabzımal" denen, yani malı kabzeden, yani malı zapteden ve yanı malı tekeli altına alan aracılar, üreticileri kendilerine 


| 


Uluslararası 7. istanbul Festivalinde bugün 


“İNSAN İNSAN” BALESİ 


Koreografi ve Sahneye Koyan: Duygu Aykal Sunan: Ankara Devlet Opera ve Balesi. 

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon Saat: 21.00 

Fiyatlar: 150, 125, 100, 75,50 TL' 


DUYGU AYKAL 


“En Sevdiğim Oyunlar, En Sevdiğim Arkadaşlar” konulu resim sergisi sonuçlandı 


Kültür Bakanlığı tarafından 1474 Çocuk Yılı nedeniyle düzenlenen “En Sevdiğim Oyunlar, En Sevdiğim Arkadaşlar"! konulu 
resim sergisi sonuçlandı Yarışmaya 500 
yapıt katıldı. Bunlardan 42'si ödül aldı, 

Ödül kazanan yarışmacılar şunlar 

3 ve 6 yaş grubu: Birinci Çağla Titiz, 
İkinci Özge Demir, mansiyon Gökçe Aynagöz, Mekin Sevik, 

7 ve 9 yaş grubu: Ödül Telga Südor, mansiyon Bahadır Bilir, Sinem Sador, 

12 Yaş grubu: Ödül Nesrin Akalın, mansiyon Selim Esenlik, Funda Sağsöz. 

13 ve 15 yaş grubu: Ödül Handan Bektaş, 
mansiyon Serpil Sönmez, Derya Şenocak. 

Geri kalan 29 yarışmacı Juri özel ödülüne 


layık görüldüler. Ödül kazanan yarışmacılar Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın da katıldığı bir törenle ödüllerini aldılar. 


bağlamakta, sonra da "mal" istedikleri fiyatı koyup "pazar esnafı" denilen bir başka aracılara satmakta ve halk da "'mal"'ı gidip ancak bu esnaftan alabilmek- 


Yetmedi mi koca halkım Çektiklerin yetmedi mi? 
Ne günlere duruyorsun? 

Daha sabrın bitmedi mi?! 


Çünkü bakkalın, kasabın, manavın yanına yanaşılır gibi değil. Hele yıkılası arttıkça artan pahalılığın dar gelirliye kan kusturduğu şu günlerde., 


"... mal ne ise onu ağır ağır tartıp verirler." 


ciye mal verirken, 
—Bu malı 


körük basmıştır. 
Hey be koca Halk Partisi 


Hain hırsız top oynuyor Sen ne biçim iktidarsın! 


latya'dan, 


ve tümü de devrimci. 


lamaktadırlar, 
Bir devrimci hile yapmaz Özü neyse sözü odur 


İşte devrimcilik budur. 


Gözlerimle gördüğüm, kulaklarımla duyduğum çok olmuştur 'toptancı parakende- tu: 


yüzde ellinin üzerinde kârla satmaya bak. 
Bir hafta sonra, belki de yarın, malı bizden en azından yüzde elli zamla alacaksın. Kendini buna göre ayarla... demiş pahalılık ateşine körük üstüne 


Böyle mi sen halka yarsın 


Bir "'pazar yeri" de bizim Göztepe'de kurulur. Her pazartesi Sinem'le gider haftalık gereksinmelerimizi alır geliriz. 
Bu nedenle pazar esnafının çoğu bizi tanır, biz de onları.. 

Kars'tan, Tunceli'den, Ma-Maraş'tan, Sivas" 
tan, dostlar... Kimi pazarcılığı benimsemiş, kimi bu işi bir dönem için yapmakta, kimi de okul giderlerini karşılamak için bu işi zaman zaman tutmakta. Tümü genç 


Ancak bu tanıdık devrimci dostlar diğer "pazar"'cılar gibi değil. Yani diğer profesyonel pazarcılar gibi malın iyisini gösterip sonra da kötüsünü vermemektedirler, Mal ne ise onu ağır ağır tartip vermekte ve bu nedenle de alıcıdan sempati üstüne sempati top- 


Gerçekten kıl payı sapmaz 


Konuştuğum bu Anadolu: yakası pazarcı dostların önde gelenlerinden Digor'lu Aydın Yarar,kısaca şöyle dedi bana: 

— Ah İhsani dost ah!..Şu kabzımallar yok mu?!! Onlara 
bakarsak 10 liralık malı 100 
liraya satmamız lazım. Ama biz devrimciler, içinden geldiğimiz yoksul halkımıza bu ihaneti yapmayız, yapamayız. 
Yaparsak yolumuza ters düşmüş oluruz. Bak görüyorsun işte pazarda en ucuzunu, hem de en; ivisini bizler satıyoruz.. 


Diğer bir devrimci dost Zeki Kazan ise şöyle konuş- 


— Kabzımalların çoğu kapitalisttir. Onların işi sömürmek ve daima sömürmektir. Sözde mazot, benzin yokmuş da malı öyle pahalıya satıyorlarmış... Bunları gelsin külahımıza anlatsınlar. 

Doğru mazot-benzin yok. 
Ama onlar için değil. Asıl benzin-mazot biz fakirler için yoktur. Zaten bizim için ne var ki benzin-mazot da olsun.. 

Ama dursunlar bakalım hele. Bir gün bizim de birşeylerimiz olacak. En azından onlarınki kadar bir özgürlüğümüz, bir bağımsızlığımız ve bir de onlardan ayrı bir şerefimiz olacaktır. 


Hah be benim canım dostlarım Hah işte böyle bilelim 

Yetsin onların güldüğü 

Az biraz da biz gülelim. 


Sonunda,bu yüreği avuçları içinde, devrimci dostlar biraraya toplanıp adlarını bir bir şöyle dediler: 

— Ben Aydın Yarar 

— Ben, Zeki Kazan 

— Ben, İzzet Yıldırım 

— Ben, Hüseyin Yarar, 

— Ben, Seyfettin Angı 

— Ben, Halil Kazan, 

—Ben, Mehmet Bozkuş, 

—Ben, Bayramali Yarar, 

— Ben, Hakkı Kazan, 

— Ben, Saf Köylü, 

— Ben, Küçük Cafer, 

— Ben, Servet Karslı. 

—Ben, Hüseyin Yağımlı , 

— Ben, Osman Karslı, 

— Ben, Hakkı Bartu, 

—Ben, Mustafa Özvaran, 

—Ben, Selahattin Özyünlü 

— Ben, Rıdvan Subaşı, 

—Ben, Hüsnü Özyünlü, 

— Ben, Zarif Özvaran, 

— Ben, Kemal Yolu, 

—Ben, İskender Özvaran, 

— Ben, Celal özyağcı, 

— Ben, Süleyman Özyağcı, 

—Ben, Faik Özağar 

— Ben, Mustafa Parlar, 

— Ben, Ali Ekber Gezer, ...... 


Şenlikte çocuklar Tahta At'ın içine girerek gösteri yaptılar. 


Şenlikte tiyatro gösterileri yoğundu 


Mehpare Aksoy 


Çanakkale'de düzenlenen 3. Tahta At Çocuk Şenliği, 15 Haziran günü sona erdi. (Şenlik Düzenleme Komitesi ile Belediye Başkanı arasındaki tutum farklılığı ve anlaşmazlık sonucu uluslararası nitelikte düzenleneceği bildirilen şenlik bu amacına ulaşamadı ve ulusal düzey- de kaldı) 


Şenlik boyunca izlenen sanat etkinlikleri arasında en çok ilgiyi çocuk oyunları topladı. Özellikle İstanbul Şehir Tiyatrosu, Fakir Baykurt'un "Sakarca"' adlı çocuk oyunuyla dikkati çekti. Masalımsı bir anlatımla haksızlıklara karşı birleşerek mücadele etmenin gerekliliğini vurgulayan oyun, Karacaören, köyü, Gökçeada, Çan ilçesi ve Canakkale'de oynandı. : 

Ankara Yenimahalle Gençlik Kültür Merkezi ise, "İyilik Durur, Doğruluk Yürür" adlı oyunla çocukların TV tarafından uyutulmalarına karşı mücadele temasını işliyordu. "Yedi Köyün Yargıcı" oyununu sahneleyen Devlet Tiyatrosu, köylüleri dolandıran bir satıcının nasıl cezasını bulduğunu ortaoyunu tarzında anlatıyordu. Aziz Nesin'in “Pırtlatan Bal" oyunu ise, halkı soyan bir tefecinin başından geçenleri konu edinmişti. Bu oyunu Çanakkale Lisesi sergiledi. . 


Yapı ve Kredı Bankası Çocuk Tiyalrosunun oynadığı "Sevimli Hayalel" oyunu dışında bütün oyunlar, çocuklara toplumsal haksızlıklara karşı çıkmak gerektiği bildiri- 


sini iletmeyi amaclamışlardı. 

Şenlik suresince düzenlenen çeşitli toplantılar ise oyunlar kadar halktan ilgi görmedi. Bu arada Türkiye Yazarlar Sendikası da biri çocuklarla, diğeri Sağlık Koleji öğrencileriyle olmak üzere iki sohbet toplantısı düzenlemişti. 

Şenlik boyunca dikkati çeken sanat etkinliklerinden biri ise folklor gösterileri oldu. Çeşitli ekipler ve özellikle Çamdibi ortaokulu folklor ekibinin gösterileri ilgi topladı. 

Şenlikte sunulan Filistin filmi ''Oyun" ise, oyuncakları savaş alanlarında topladıkları boş mermi kovanları olan ve yine bir gün "'oyuncaklarını" toplarken bir arkadaşları ölen Filistinli çocukların silahlanıp savaşa katılmalarını anlatıyordu. 

Şenlik çevresinde Türkiye'nin çeşitli (o yörelerinden o çocukların resimlerini biraraya getiren bir de sergi açıldı. Serginin bir bölümünde çalışan çocukların işyerlerine ilişkin resimler yer alıyordu, 25'e yakın çocuğun kollektif olarak çamur üzerine yaptıkları duvar panosunun da pişirilerek okul bahçesine konacağı açıklandı. 

Çanakkale'nin tarihsel özelliklerini de yaşatarak çocukları eğlendirerek eğitmeyi amaçlayan şenlik, kültür alanında çocuklara nasıl seslenilmesi, emperyalist kültürün etkilerine karşı bu alanda nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda düşündürücü oldu, 

Bu konuyu yarınki değerlendirme yazımızda ele alacağız. 


i Beden Terbiyesi, 


Ali Sami Yen Stadını geri almak için harekete gecti 


© BTG Müdürlüğü geçen ay Galatasaray Kulübüne gönderdiği protesto ile protokoldaki şartların yerine getirilmesini ya da stadın geri verilmesini istedi 


ANKARA (KENAN 
NACIR; 

Galatasaray kulübüne, 
1962 yılında yıllığı 12 liraya kiralanan Ali Sami Yen stadının geri alınması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü harekete geçti. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Galatasaray kulübünü, protokoldaki şartlara uymadığı için mahkemeye verdi. 

Ali Sami Yen Stadı 3 
Kasım 1962 tarihinde Ulvi Yenal'ın Genel Müdürlüğü sırasında oGalatasaray'dan Fikret Altınok, Beden Terbiyesi adına da Genel Müdür Ulvi Yenal'ın imzaladıkları bir protokolle 30 yıllığına Galatasaray kulübüne kiralanmıştı. 

Ali Sami Yen stadının kiralama süresi 26 Şubat 


1966'da yapılan ek bir sözleşmeyle 30 yıl daha uzatılmıştı. 


Sözleşme, Galatasaray kulübünün, stadın bakım onarım, koruma, malzeme su ve stad personeli ücretlerini ödemesini öngörüyordu. 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü geçen ay Galatasaray kulübüne gönderdiği bir protesto ile protokoldaki şartların yerine getirilmesini veya stadın geri verilmesini istemişti. 


Stadın bakımsız kaldığı, pilonların kırıldığı ve diğer onarım işlemlerinin yerine getirilmediğini belirten Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Galatasaray Kulübü aleyhine dava aç- 


Eczacıbaşı erkek A, bayan A ve genç kız takimi bu yıl aidikları kupalarıyla 


mıştı. 

İstanbul'da önceki gün görülen davada stadın harap halini gösteren fotoğraflar delil olarak gösterildi. 


lar. 


Eczacıbaşı Voleybol takımları bütün kupaları 


kazandılar 


İSTANBUL (ÖZEL) Eczacıbaşı Spor Kulübü bayan ve erkek voleybol takımları bu yıl da bütün kupaları kâazanarık sezonu kapadılar, 

Eczacıbaşı erkek A takımı, bu yıl hem Türkiye kupasını hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı kupasını ka zandı. 

Eczacıbaşı bayan A voleybol takımı ise zayıf rakliplerini geride birakarak Türkiye Şampiyonluğunu ve Beden Terbiyesi Kupasını aldılar, 

Yine Eczacıbaşı genç kız 


takımı Türkiye Şampiyonluğunu ve basın kupasını kazandı. 


Yüzme sporuyla ilgilenen herkesin bildiği gerçek şu ki, tesis ve malzemenin âz oluşu bu sporu geri bırakan sebeplerin en önemlisi. 
1972'de İzmir'de sadece bir havuzun açılmasıyla elde edilen dereceler, daha çok havuzun açılmasıyla daha iyi dereceler yapılacağına iyi bir örnektir, 

Tesis ve malzeme sorununun yanında bir de çalıştırıcıya ihtiyaç var. 

Türkiye'de yüzme antrenörü sorunu doğru dürüst ele alınmıyor, Beden Terbiyesine bağlı antrenör oldukça az ve yetersiz. Kulüpler Beden Terbiyesine nazaran daha iyi sayılır ama gelirleri çok olmadığı için antrenörlere yeterli ücret veremiyorlar, Bu nedenle antrenörler ve çalıştırıcılar dışarıdan ek bir iş yapıyorlar, İki iş, bir arada yapıl- sa sonuç olarak randıman alınmaz, görüldüğü gibi alınamıyorda. 

Bir de antrenörleri her geçen gün yenilemek, yeni gelişmelerden haberdar etn.rk, başarılı çalışma için oldukça önem taşıyor. 
Tabi, bunları federasyon eğitici yayın yapa- 


lerinde seminer vererek 


rak, senenin belirli gün- ` 


Futbol Federasyonu, yabancı sporcu yasağı konusundaki raporunu BTG Müdürlüğüne verdi 


Futbol Federasyonu 


ANKARA (THA) 
Kurulunun İzmir'de 


yaptığı toplantısından sonra alınan karar doğrul 


tusunda yabancı sporcu Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verildi. 


Beden 
Yabancı sporcuların 


yasağı, içeren rapor 


Türkiye'de futbol oyna- 


malarının olumlu olduğunu belirten Saltık raporun hukuk kurulunca hazırlandığını söyledi. 


Yüzme ve sorunları hakkında antrenörler neler söylüyor . 


AYTEKİN TÜLAY SERTAÇ ÇETİNKAYA ANLATIYOR 


Antrenörlerin yeni gelişmelerden haberdar olması oldukça önemli 


yapabilir. Bunlar bizde eksik olan temel meselelerdir, 

Havuz adedi çoğaltlp, o çalıştırıcı antrenör meselesi çözülüp, toplumun her kademesine çalışabilme fırsatı sağlanırsa bu sporda başarılı olamayacağı- 


Selamı Simsek 


mızı kimse iddia ede- 
„mez, 

Yüzme sporunun geliştirilmesi için, tesis sorununun yanında ani renör Sorunuda' halledilmelidir. 

YARIN 
İYİK Antrenörleri Haydar Çakırgil, Arif Talay 


Aytekin Tülay 


Sertaç Çetinkaya 


Boğazlarına 


yapıyorlar. 


* k 


yok. 


geç kalmıyor mu acaba” 


——— 
1962'de Galatasaray kulübüne teslim edilen Ali stadının larının bugünkü hali 


“Transfer ve tedbirleri” 


Selami Simsek 


“Yabancı Sporcu Yasağı"'nın kalkmamasıyla yabancılardan umudunu kesenler, şimdi de iç transferlerde bol bol para gösterisine başladı- 


Sedat 3, 10 milyon, Necdet 8 milyon, Mehmet Ekşi 8 milyon, Şenol 8 milyon, Orhan 6 
milyon, Serdar 6 milyon, Kemal 5 milyon Akif 
4 milyon ve daha nice milyonlar. . . 


* k k 


Bu milyonluk transferler özellikle “üç büyük kulüplerin çevresinde dönüyor. 
kadar borçlu olduklarını her toplantıda belirten bu kulüplerin transferlere bu kadar para harcamaları ilginç değil mi? 

Örneğin. Beşiktaş kulubünün daha iki hafta önce Sheraton otelinde yapılan Divan toplantısında 45 milyon lira nakit para borcu olduğu kulüp binasının icrada olduğu belirtilmişti. Ama şimdi okuyuroz 10 milyon liralık transfer 


* k * 


Bir süre önce Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık kulüplerin transfer ayındaki savurganlığını önlemek için sert tedbirler alacaklarını söylemişti. Saltık bu sert önlemleri uygulamak için önce önündeki güncel sorunları Halledecek” sonra Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanları aracılığıyla kulüplerin borçlarını öğrenerek işe başlayacak... Arkasından borçlu tespit ettiği kulüplerin transferlerini yasaklayacak ya da borcunu ödeyen takımların bütçelerinin yüzde yirmibeş oranında transfer yapmasına izin verecek. Kısacası Saltık çok kısa bir süre içinde çok işler yapacak. Eğer yapmaya karar verirse: 


Şu anda alı alan Üsküdar'ı geçmek üzere olduğu halde, hâlâ bu konuda Somut bir önlem 


“Acele” alınan kararlara karşı son derece “u yanık” olan Saltık, transfer ücretleri konusunda 


LAN gil 


per om, 
Lt liği na | ir tir rig 


o 


Sami Yen ışıklandırma pilon- 


* 


Aymergen, astronomik 


transfer rakamları konusunda kulüpleri uyardı 


ANKARA (THA) 


Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen, transfer ayı öncesi futbolcu fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşması üzerine görüşlerini açıkladı ve kulüpleri uyardı. 

Aymergen bu konuda verdiği demecinde" fut- 


bolcuları şımarlan kulüpler, iflaslarını kendileri hazırlıyorlar'' dedi 


Milyonlarca lira borçları olan kulüplerin, bunları yükseltmek icin yarıştıklarına işaret eden Aymergen, Futbol Federasyonunun alacağı her lür lü önlemi destekleyeceğini bildirdi. 5 


Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvasında en farklı galibiyeti Beşiktaş aldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünün düzenlediği Yıldız kızlar basketbol turnuvası devam e 


diyor. 


Dün yapılan karşılaşmalarda elde edilen so 


nuçlar şöyle: 


Beşiktaş-Şehremini 49-36, ilk Yarı 26-18 Be 


şikteş lehine. 


Anadoluhisarı-İÜSK 13-12, İlk yarı: 64 A- 


nadoluhisarı lehine 


Cuma günü de devam edecek karşılaşmaların 


programı şöyle: 


Saat 10,45'de Anadoluhisarı-Beşiktaş, 12.00'de İVSK-Şehremini 


21 Hazıran 1979 


(Aydıninizi 


Abaştarafı 1. sayfada) 

rek THKP-C. THKO, 'TKP-ML gibi örgütlerin, on bir yıl önce kurulduğunu zamanın iktidarlarının bu gelişmeyi kavrayamadığını ve hafife aldığını belirtti. Güneş yine o” tarihler ,de başka bir oluşumun hayretle gözlemlendiğini söylerken şöyle konuştu: “Yurdun çeşitli yörelerinde 30 civarında kampın kurulduğu görülmüş- tür. Kamplarda silahlı egitim yapılmış, çocuk yaştaki insanlara kavga, boğuşma, adam. dövme, topluluklara saldırma dersleri verilmiş, canlı cansız hedeflere ateş etme talimleri yaptırılmış- 


tir. 

Bu kadar pervasız yürütülen bu çalışmalar karşısında bir mazeret bulunamayacağını söyle- 
“yen Hasan Fehmi Güneş, Demirel'in 10 Haziran 1978'de "Banka soygunlarından bir tanesinin milliyetçiler (tarafından yapıldığını söylesinler, sözlerimin hepsini geri alırım" dediğini hatırlattı ve dört gün önce ülkücüler tarafından yapılan Erzurum Halk Bankası soygununu örnek verdi. 

uç örgütlerine karşı, iç güvenlik örgütünün geliştirilip etkinleştirilmesi- nin gerektiğini söyleyen Güneş, hükümetin göreve başlamasından bu yana istihbarat elemanlarının yüzde 40 oranında artırıldığını yıl sonunda bunun iki katına varılacağını da 


açıkladı. 
Güneş'in konuşması sırasında AP sıralarından sık 


sık lat atıldı ve yuhalamalar duyuldu. 


ATAKLI'NIN 
KONUŞMASI VE i KAVGA 


Daha sonra Milli Birlik Grubu adına kürsüye gelen Tabii Senatör Mucip Ataklı'nın konuşması sırasında gerilim ğa ulaştı. 

Ataklı'nın konuşması sırasında AP'liler yuha- 


lamaya başladılar. Bunun Üzerine AP'liler ve CHP' liler birbirlerine girdiler Bu sırada Ataklı, "Sizin gürültüleriniz beni sustufamaz. Siz bu vatanı, bu Milleti soygun dönemine Sokan insanlarsınız" diy. 
bağırdı. Bundan sonra gürültü daha da büyüyünce Başkan Karataş oturu-Mma yarım saat ara verdi. 
Saat 16.30'da oturum gl açıldığında AP p Başkanvekili Esat Kıratlıoğlu söz istedi. 
Ancak Karakaş, Ataklı ñm sözü bitmeden söz veremeyeceğini bildirdi ve Ataklı'yı tekrar kürsü- e çağırdı. Karakaş'ın endisinden daha önceki konuşmasında yer alan hakaretemiz sözleri geri Almasını istemesi üzerine Ataklı, "Şahsıma ve grubuma yapılmış hakaretler var. Bunlar geri alınma- dan ben almam" dedi. 
Bunun üzerine AP sıralarından ayağa kalkan Çok sayıda üye bağırma- a başladı. Tabii senatörükle ilgili bağrışmalar üzerine Ataklı'nın ''Gücünüz varsa Anayasa'yı de-Maaria diye bağırdığı uyuldu. AP'liler bu sözleri sıra kapaklarına vurarak protesto ederlerken CHP'lilerin alkışlamadığı penie. AP'lilerin "Ka- 
" diye bağırmalarına. 
karşılık, CHP'liler "Hırsız, hırsız" diye kar- 


"şılık verdiler. Bu araca 


AP Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz kürsüye fırlamaya çalıştı. Bunun üzerine Karakaş oturuma ikinci kez yarım saatlik ara verdi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Saat 17.20'de üçüncü kez toplantı açıldığında kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi usul hakkında söz aldı. Başkan Karakaş'ın usul hataları yeri ını söyleyen Çele- i, Başkanın ceza vermekte çekinmesini ve önce Ataklı'dan sözünü geri almasını istememesini eleştirdi. Karakaş ise tutumunu savundu. 


18.35 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ (41. bölüm) 19.00 ÇOCUKLARLA MÜZİK 19.30 BİR KONSER: Corel'in Fa majör obua 


konçertosu ve Beethoven'in 1. senfonisinin ilk bölümünü Şakir Yolaç (obua) ve Demirhan 


18.30 HABERLER 


Altuğ yönetimindeki 


Orkestrası seslendiriyor. 


İzmir Devlet Senfoni 


,20.00 MESLEK EĞİTİMİ: Dizi programın "Kadın-Üretim-Eğitim" adlı bölümünde, kadının çalışma hayatına katılmasının önemine değiniliyor. İşverenlerin ucuz işgücü olarak kullandıkları kadının bu durumunu önlemek için yapılan Kız Meslek Liselerinin önemi üzerinde duruluyor ve bu liselerin bugünkü eğitim ve öğretim 


durumu: anlatılıyor. 
20.30 HABERLER 


21.15 DİYANET İŞLERİ BAŞKANININ KO. 
NUŞMASI: Miraç Kandili nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın bir konuş- 


"ması yayınlanacak. 


21.25 BEŞ DAKİKA: "Muhtarın Keçileri" adlı oyunda tiftik keçilerinin ülkemiz ekonomisine katkısı üzerinde duruluyor. 
21.30 YEREL YÖNETİM: 


22.00 AŞK GEMİSİ 
22.50 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.20 Çocuklar İçin 10.01 Arkası Yarın 11.20 Türküler 

12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
14.32 Birike Birike 15.01 Yaşayan Hukuk 16,05 Türküler Geçidi 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 10.30 Yaşayan Ekonomi 11,40 Sılaya Dönüş 12.20 Şarkılar 

13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 15.30 Türküler 


TRT 3: 


107.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Türkçe Haberler 09.30 Andy Williams Soylüyor 
10.30 Çeşitli melodiler 11.00 öğleye Doğru 12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 13.00 Konser Saati 


Aydınlık 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.15 Sılaya Dönüş 20,40 Miraç Gecesi nedeniyle mevlüt 
-00 HABERLER 
3.40 Şarkılar 
00,02 Gece Yarısından Sonra 
00.40 Küçük Konser 01.00 Kapanış 


16,20 Arkası Yarın 


17.30 Küçük Konser 

18,30 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız 

19.00 HABERLER 

21.00 Çevre Sorunları 

21.35 Şarkılar 

22.00 Barok Müzik 

23.30 HABERLER 

23,55 Kapanış 


15.00 Günün Konseri 17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir Konser 

21.00 Büyük Eserler 

22.06 Gecenin Getirdikleri 23,00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Sahibi: BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. adına FERİT İLSEVER Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Ayrılan CHP'liler... 


Daha sonra kürsüye elen Ataklı, sözlerinin 

'nin tümünü hedef almadığını sadece kendisine hakaret edenlere yöneldiğini belirtti. 'lilerin bir kısmı salonu terkederken, Ataklı konuşmasını nisbeten sakin bir ortamda sürdürdü. 

Ataklı konuşmasında, sıkıyönetimin bütün iyiniyetine ve tarafsızlığına rağmen henüz sonuç alamadığını söyledi. İktidar- 
-muhalefet ilişkisini de eleştiren Ataklı, anarşi ve terör olaylarının odak noktaların ele geçirilmesiyle söneceğini belirtti. 

Sıkıyönetim için olumlu oy kullanacaklarını belirten Mucip Ataklı, anarşiyi sürdürenlerin güvenlik kuvvetlerinden ve kamu kuruluşlarından temizlenmesini istedi. 

CHP VE AP 

SÖZCÜLERİ 
AP sözcüsü Esat Kırathöğlu, sıkıyönetimin dördüncü kez uzatılmasının istenmesini hükümetin iflasının vesikası olarak demm Kıratlıoğlu , ükümetin başarı olarak açıkladığı bazı er rin ordunun güçüyle sağlandığını ileri sürdü. 

CHP adına konuşan Konya Senatörü Mukbil Abay ise, "Ecevit hükümeti düştü düşecek imajı verilerek ayakta tutulmaya çalışılan şer güçlerine eylem fırsatı vermemek için sıkıyönetimin bir süre daha devamında yarar, yararın ötesinde zorunluluk görmekteyiz" dedi. 

MHP VE MSP SIKIYÖNETİMİN UZATILMASINA 

KARŞI ÇIKTI 
TBMM Birleşik toplantısında grubunun görüşlerini açıklayan MHP Milletvekili Sadi Somuncuoğlu sıkıyönetim mahkemelerini ve sıkıyönetim- de görev alan hakimleri eleştirerek 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev alan hakimlerin siyasi ideolojiden uzak tutulması gerektiğini”söyledi. 

Somuncuoğlu İstanbul sıkıyönetim mahkemesinin 141-142 maddelerin iptali yolunda anayasa mahkemesine baş- 


vurmasını eleştirerek “TCK'nun 141. ve 142, maddeleri çıkarılırsa, 


komünizme karşı hangi tedbirle çıkacağız" şeklinde konuştu. 

MSP Grubunun görüşlerini açıklayan Oğuzhan Asiltürk de iktidarın anarşik olaylar karşısında tarafsız davranmadığını öne sürerek 'bu nedenle sıkıyönetimin uzatılmasına karşı oy vereceğiz' dedi. 

SIKIYÖNETİM 
SORUMLUSU 
MUHALEFETTİR 

Erzincan CHP Senatörü Unsal birleşik toplantıda söz alarak "ülkeyi sıkıyönetim ortamına getiren muhalefettir" dedi. 

Sıkıyönetim suçlularının mecliste muhalefett (o sıralarında oturduklarını söyleyen Unsal "Hükümetin eyleme katılan suçluları suç kanıtlarıyla yakalamasını takdirle karşılıyoruz? Ne varki, bunları bu eylemlere itenlerin bugüne dek ele almamasını, açığa çıkarmamasını bir türlü anlayamıyoruz. Bu büyük bir eksikliktir. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu. 


AP'LİLERLE MİLLİ BİRLİK GRUBU 
ÜYELERİ 
SöZ DÜELLOSU 

TBMM birleşik toplantısı sürerken söz alan AP İstanbul Milletvekili Celal Yardımcı, Milli Birlik Grubu üyelerinin 


Demirel”in... 


(Baştarafı 1, sayfada) 


han: Adalet, Barlas Küntay: Turizm ve Tanıtma, Cihat Bilgehan: Milli Eğitim, İsmet Sezsin: Yerel Yönetim, Faik Türün: İçişleri, Ali Elverdi Milli Savunma, Yılmaz Ergenekon: Maliye, Ali Şevki Erek: Gençlik ve Spor, Sevfi Öztürk: Ulaştırma Selahattin Kılıç: Enerii ve Tabii Kaynaklar, Sabit Osman Avcı: Köyişleri ve Kooperatifler; Avni Akvol: Kültür, Turan Kanlı: Gıda Tarım ve ayvancılık. 


Bunların yanısıra, ci atılan” o bazı CHP'li parlamenterlerin de bağımsız bakan olarak kabinede görev alacakları söylentiler arasında. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


27 Mayısta; yapuıkları 
darbe ile Türk devletini yıktıklarını ve düzmece bir mahkeme kurduklarını söyleyince Milli Birlik Grubu üyeleri protestoda bulundular 

AP Milletvekilinin konuşmasından Sonra sataş- ma gerekçesiyle söz alan Milli Birlik Grubu üyesi Suphi Kahraman kürsüye çıkınca, AP'li üyeler "Katil", "Katil" diye tempo tutup "Karaman'ın üzerinde silah var" diye bağırdılar. Bunun üzerine Karaman, "katil sizsiniz bu kürsüden tarih konuşacak" diyerek ceketini actı cebinden çıkardığı Anayasa kitabını AP'lilere gösterdi. 


SIKIYÖNETİM 
OYLANIYOR 


CHP Grup Başkanvekilleri Altan Öymen ve Metin Tüzün görüşmelerin, sıkıyönetim konusu sonuçlanıncaya kadar ara verilmeden devam etmesini isteyen bir önerge verdiler. Önergenin kabul edilmesi üzerine devam edilen görüşmelerin sonunda yapılan oylamada, 
19 ilde sürmekte olan sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması kabul edildi. 
Oylamada AP MHP ve 
MSP red oyu kullanırlarken, CHP, Milli Birlik ve Kontenjan Gruplarıyla CGP olumlu oy verdiler. 


Oylamaya 571 mil- 


letvekili ve senatör katıl- ' 


dı. Sıkiyönetimin uzatılması için 319 kabul, 
252 red oyu kullanıldı. 
CHP Diyarbakır Milletvekili İskan Azizoğlu ile CHP Diyarbakır Senatöru Selahattin Cızrelioğlu sıkıyönetimin (o aleyhinde oy kullandılar. Bağımsız Milletvekillerinden Nurettin Yılmaz ve Abdülkerim Zilan da red oyu kullandılar, 


Oturuma CHP'den 3, 
AP'den 29, MSP'den 8 
CGP'den 2, MBG'den 5, Bağımsızlardan 6 üye ile 
1 tabii üye katılmadı. 


Buna göre, 25 Aralıktan bu yana, Ankara, İstanbul, K. Maraş, Gaziantep, Adana Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Malatya, Elazığı, Bingöl, Urfa, 25 Nisandan bu yana da Adıyaman, Diyarbakır Hakkari, Mardin, Siirt ve Tunceli'de devam etmekte olan sıkıyönetim 20 
Ağustosa kadar sürecek. 
Bu tarihte Meclisler tatil- de olacağından, sıkıyönetimin uzatılmasına gerek gö ürse, TBMM olağanüstü toplantıya çağrılacak. 


SALİH YILDIZ 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA 
GETİRİLDİ 


Öte yandan Hilmi İşgüzar'ın istifasıyla boşalan Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın getirilmesi kararlaştırıldı. 

Konuşla ilgili kararnamenin hazırlanmakta olduğu öğrenildi. 


Hergün gazetesi... 


(Baştarafı 1. saytada) yeminli bir tercüman getirtilebilmesi için Recep Esenceli'nin o sorgusunu bugün yapılacak olan duruşmaya ertelemişti. 

Sakarya ve Yenimahalle olayları sanıklarından olan Recep Esenceli'nin hüviyet tespiti de, Sağır-Dilsiz Okulu Müdürünün yeminli tercümanlığında yapılmıştı. 

Hergün (o gazetesinin, henüz sorgusu yapılmamış olan sanığın sorgusu yapılmış gibi haber vermesi ve sanığın mahkemede söyleyeceklerini önceden yazması, sanıklara mahkemede verdirtilecek olan ifadelerin iki üç gün önceden bu gazeteye (gönderildiğini açığa çıkardı. 

yrıca gazetenin, sanığın sorgusunda, kendine işkence yapıldığını söylediğini yazması da, K.Maraş davası sanıklarının mahkemedeki işkence iddialarının da kendilerine önceden hazırlanıp söylettirildiğini gösterdi. 

SANIKLARIN 

TAHLİYE 

TALEBİ 

REDDEDİLDİ 


Dünkü duruşmalarda Yenimahalle ve Sakarya Mahallesi olayları sanıklarının sorgularının tamamlanmasından sonra sanık avukatları tahliye talebinde bulundular. 

Müdahil avukatlardan Ali Kalan söz alarak bütün sanıkların tahliye talebinin reddedilmesini istedi 

İddia makamında bulunan askeri Sava da tahliye talebinin reddini istedi. 

Mahkeme heyeti sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi. 

Duruşmalar 21 Haziran sabahı saat 07.30'da İsa Divanlı :Mahallesi olaylarının sorguları yapılarak devam edilecek. 


İSTANBUL BAROSU 


İstanbul Barosunun Kahramanmaraş davasına yardımcı olmak üzere kurduğu komis- 


yona 6 avukat katıldı. 
Avukatlar ortak bir açıklama yaparak, 'Halkımızın bize en çok ihtiyacı olduğu böyle bir dönemde bu görevi üstlenecek pek çok meslektaşımızın olacağı inancındayız” dediler. 

Komisyona katılan Ülkü Sağır, Elif Yalçın, Necdet Sağır, Asuman Oğuz, Hars Nuhrat ve Adil Kurtel yaptıkları ortak açıklamada, "Halkı birbirine düşürerek bölmek ve gerici bir iç savaş başlatmak için girişilen bu katliamın gerçek suçlularının cezalandırılması için halkın birliğini ve ülkenin bagımsızlığını isteyen bütün arkadaşları, barolar önderliğinde o oluşturulacak komisyonlarda göreve çağırıyoruz" diyerek, İstanbul Barosunun aldığı kararı desteklediklerini bildirdiler. 


Feyzioğlu: ” Meclis tatile girmeden yeni hükümet kurulsun” 


ANKARA(ÖZEL) 


CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Türkiye'nin sorunlarına bugünkü hükümetin artık eevap veremeyeceğini, bunun 

erine kurulacak başka ir hükümetin bir-iki oy farkıyla işbaşına gelmesi- nin sorunları daha da agırlaşlıracağını belirterek, “Bugünkü hükümet yerini daha güçlü. çok daha geniş tabanlı bir ik- 


tidara bırakmalıdır. Milletin geleceğini düşünen liderler bunun yollarını kayacak Oo beyanlardan kaçınmalıdır” dedi. 
Bugünkü Cumhuriyet Senatosunda böyle bir hükümete başbakanlık yapacak bir ve birden fazla kontenjan senatörü bulunduğunu söyleyen Feyzioğlu, böyle bir hükümet kurulmadan meclisin tatile girmesine karşı olduğunu da belirtti. 


Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya” ya Teslimiyete Hayır ! 


Gazipaşa 


Yürüyüş ve Mitingi 


Yürüyüş: Deniz Yolu Saat:13.00 
Miting: Belediye önü 


Konuşmacı: Ömer BAYKUŞ (TİKP Antalya İl Başkanı) 


22 Haziran Cuma 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 10 90 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3 No:16 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Tel: 103 42 Tel: 


YURTDIŞI BÜROLARI ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


0611 437 595 


Hükümet bunalımı... 


(Baştarafı 1, sayfada) mel bir formül bulmak doğrusu çok güçtür. Herkes bilir ki, bir CHP-MSP koalisyonu ancak MSP'ye Kıbrıs konusunda verilecek tavizle mümkündür. . "Vakıflar İdaresi" formülünden Sonra ortaya atılan bu ikinci Kıbrıs'taki sörüşmelerle ilgilenememesi Türk tarafındaki şöven, güçlerin harekat kabiliyetini önemli ölçüde artırdı. 
Denktaş-Kipriyanu 7irvesinin hemen ardından başlatılan şöven propaşandanın bu kadar ML bir şekilde sürdürülebilmesi ve Maraş bölgesinin "Vakıflar İdaresi'ne ait olduğu iddiasının ortaya atılmasının, Türkive'deki hükümet bunalımı fırsat sayılarak (o gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 

BAŞLADI 

Öte yandan, toplumlararası görüşmelerin üçüncü bölümüdün saat 18.00' 
de Lefkoşe'deki Ledra Palas otelinde başladı 

Toplantıva girmeden önce bir acıklama yapan Türk tarafı sözcüsü Ümit 
Onan, toplantılarda 10 
maddelik anlaşmanın teker teker ve sırayla ele alınacağını tekrarladı. 

RUM BASINI 

Edek Partisinin organı 'Ta Nea' gazetesi Maraş meselesinin dünkü toplantıda ele alınacağını 6- ne sürdü. Gazetemiz baskıya girerken toplantıda nelerin konuşulduğu konusunda bir açıklama yapılmamıştı. 

Rumca 'Agon' gazetesi ise, Rauf Denktaş'ın Türkive'deki hükümetin her an düşebileceğini hesaba katarak, Türk sörüşmeciye esasa ilişkin konular üzerinde durması ve oyalama taktiği uygulaması için talimat verdiğini yazdı. 

Aynı gazete daha önce, ne Ecevit, ne de Denktaş'ın Kıbrıs'ta toprak tavizi sorumluluğunu üstlenmek istemediğini yazmıştı, 


TİKP... 


(Baştarafı 1. sayfada) Partisi basın bürosundan yapılan açıklamada, bu duruşmada Merkez“ Komitesi Başkanı Doğu Perinçek ve diğer Merkez Komitesi üyeleri 141 ve 
142. maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, Mahkemenin bu maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını isteyecek 


Belediye... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Kumbaralı sistem uygulamasıyla 1500 biletçinin hangi işe yerleştirileceği henüz belli değil. 
Ancak bu uygulama için İETT'nin DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasıyla rolokol imzaladığı, ürk-İş'e bağlı Türkiye Genel-İş'in ise uygulama- ya karşı çıktığı bildiriliyor. 


AÇIKLAMA 
YAPILMASI 
BEKLENİYOR 


„İETT çevrelerinden edinilen bilgilere göre veni zamlı biletlerle ilgili hazırlıkları bitmek üzere. Abonman kartlarıyla ilgili zam anlaşmazlığının giderilmesinden sonra yeni bilet ücretlerinin açıklanması bekleniyor. 


Bu arada İETT'nin zamlı bilet ücretlerini “kumbaralı sisteme uygun saptadığı ve önümüzdeki günlerde büyük ölçüde bu sisteme geçileceği belirtiliyor. Bu sistem uygulamaya konduğunda hatlar da da yeni düzenlemeler yapılacak. Boğaz hattı dışındaki diğer şehir içi hatlarının kısa tutulacağı, uzun mesafe yolcularının ya aktarma yapmak zorunda bırakılacağı ya da bu tür hatlar için ayrıca bilet ücreti saptanacağı söyleniyor. 


Ancak İETT'nin elindeki otobüs sayısıyla kısa hat düzenlemesine geçişin büyük güçlükler yaratacağı kaydediliyor. Öte yandan İETT'nin Macaristan'dan beklediği otobüslerin Eylül ayından önce teslim edilemeyece- 

i, bu durumun da Beleiye tarafından girişilecek yeni hat düzenlemesi projesini olumsuz yönde etkileyeceği söyleniyor. 


dır. 


kalkacaktır. 


dir? 


temsilcisi 


bilmektedir. 


ayakta kalabilirsin. 


Mümtaz Soysal'ın hesabı 


mını mı harekete geçirirler bilinmez. 

Soysal bu hükümet formülünü her kritik durumda ortaya atıyor. MSP'nin Kıbrıs konusunda ve Batı ile ilişkiler konusunda olumsuz bir tutum içinde olduğu bellidir. Zaten Mümtaz Soysal da "Batı' ya tokat atmak" için Erbakan'la birliği savunduğunu açık açık yazmaktadır. 

Profesör Soysal, aynı yazısında iki büyük partinin bir araya gelerek kurabileceği hükümet formülüne de veryansın ediyor. En kötü hükümet formülünün bir bağımsız başkanlığında kurulacak böyle bir hükümet olduğunu söylüyor. Onu, her ne hikmetse, gittikçe güçlenen Milli Birlik hükümeti eğilimi, rahatsız etmektedir. Soysal, Çankaya da dahil, bu formülü savunan çevreleri dolaylı bir şekilde Amerikancılıkla suçlamaktadır. 

Demirel'in bugün bir AP-CHP koalisyonunu engellemek için elinden geleni yaptığını herkes biliyor. Onun hesabı erken seçimdir. Tek başına iktidara gelmektir. Bu yüzden Türkiye'nin bölünmesine, kamplara ayrılmasına aldırmamakta ve bu amaçla gerginlik politikasına sarılmakta- 


Demirel'in gerginlik politikası en çok Rusya'yı ve MHP'yi memnun etmektedir. Rusya ülke içinde kargaşalığın sürmesini istiyor ve MHP'nin terörü sürdüren varlığından sevinç duyuyor. Bu yolla ülke içinde birbirine düşman kamplar yaratılmaktadır. MHP ise Demirel'in kendilerini himaye etmesini istiyor. Onlar, CHP'ye düşman olmuş bir AP'nin, MHP için en uygun şartları yaratacağını görmektedirler. Çünkü AP'nin CHP ile ittifak yapması, ancak MHP'den elini çekmesiyle mümkün olacaktır. CHP'nin AP ile hükümet kurmaya yanaşması da Rusya'ya teslimiyetçiliğe darbe indirecek ve sahte sol için elverişli koşullar ortadan 


Demirel'in hesabı bellidir. Türkeş'in hesabı bellidir. Rusya'nın hesabı da bellidir. Peki Mümtaz Soysal'ın hesabı ne- 


Mümtaz Soysal Kıbrıs sorununun çözümüne karşıdır. Yunanistan'la dostluğu dinamitlemek için elinden geleni yapmaktadır. Batı ile ilişkilerin bozulmasından yanadır. Onun dostluğu savunduğu tek bir ülke vardır: Sovyetler Birliği. Savunduğu bütün politikalar Ada- da Sovyet'lerin işine yaramaktadır. 

Yalnız Soysal'ın Demirel'den ve Erbakan'dan bir farkı vardır, bu siyasetleri ince bir şekilde savunmakta, bozmayı düşündüğü işlere bile çözümün olarak gidebilmektedir. Osmanlı fetihçiliğini savunmakta, ancak kamuoyuna ilerici olarak kendini tanıta- 


Ecevit hükümeti neden başarısız oldu diyenler, Mümtaz Soysal'ın savunduklarına baksınlar. Bu siyasetleri savunanları getirir danışman yaparsan, televizyonda gösteriler düzenletirsen, ne Kıbrıs'ı çözebilirsin, ne Batıya güven verebilirsin, ne anarşiyi önleyebilirsin, ne de 


(Baştarafı 1, Safada- 


-LL 


AS 


hMl AİN 


istanbul'da fırınlardaki anlaşmazlık giderildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Türk - İş'e Bağlı Tek Gıda - İş Sendikası ile fı- 


rın işverenleri arasında süren uyuşmazlığın, toplusözleşmenin imzalan ması Üzerine son buldu gu açıklandı 

Türk - İş 1. Bölge Temsilcisi Tenai Topkar 


vu konuda bir açıklama yaparak, 18 bin fırın e mekçisi ile birlikte tüm İstanbul Halkını ilgilendiren sorunun giderilmesi için yapılan bu toplusözleşmenin, 18 aylık oldu ğunu, işçilerin saat ücretine 1, yıl 40 lira,2 yıl 25 
lira artış sağladığını belirtti, 


447 roketi 


(Baştarafı |, sayfada) lecek kadar yüksek mik tardaki bu roketlerin Türkive've kimler aracılığınla ve nasıl sokulduğu avdınlanmamış, ilgililer de bir açıklama yapmamıslardı, Son gelişmelerle birlikte dört-beş kamvonu dolduracak veya 60- 
70 katırın taşıyabileceği 
bu roketlerin Talabani' nin, Süriye'de Rus uzmanlarının yönettiği askeri kamplarından Türkiye'ye getirildiği ve sınırda bir yüzbaşıya rüşvet verilerek yurdumuza sokulduğu ortaya çıktı. 
Bu yolla içeri sokulan Ras yapısı roketler daha sonra gizlice Mardin civarındaki mağaralara saklandı. Talabani ve BE 
vancılar bu yoldan 1977 
ve 1978 yılı içinde Türkiye'ye çok savıda Rus yapısı klaşinkof sokmuşlardı. 


Roketleri sınırdan geçiren yüzbaşının aldığı rüşvetin bir kısmıyla kendisine Fort-Granada mar- ka bir araba aldığı bildiriliyor. 

Daha sonra aynı yüzbaşının yapılan ihbar sonucu mağaraları aramaya giden ekibin içinde de olduğu öğrenildi. Roketlerin bulunması üzerine, taltif edilenler arasında rüşvet katşılığı roketlerin girmesine izin veren Yüz- 


başı da vardı. Bu durum çevrede tepkiye yol actı, Yüzbaşının hâlen göreviüğü bildiriliyor. 


Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya’ ya Teslimiyete Hayır ! 


TV fiyatlarına yüzde 43 zam yapıldı 


31 cm Ekranlı VHF-UHF 


44 cm Ekranlı VHB-UHF 
61 cm Ekranlı VHF-UHF 


ANKARA (THA) 

Annan Oo devalüasyon kararından sonra sonra sanayi mamüllerine yapilan zamlar teker teker açıklanmaya başlandı. 
Bu konudaki ilk zam televizyon fiyatlarına yapıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan bir tespite göre TV satış fiyatlarına yüzde 43 ora- 


nında zam yapılması kabul edildi. Bu konudaki çalışmaların ta- 


mamlanmasıyla yeni fiyatlar 15 Haziran 1979 
tarihinden geçerli, olmak üzere imalatçı firmalara duyuruldu. 

Buna göre yeni TV fiyatları şöyle oldu: 

Televizyon için tespit edilen zamlı fiyatlara işletme vergisi ve nakliye 


ESKİ YENİ 


11.500 16.445 
12.500 17.825 
13.750 19.750' 


f masratı da dahil edildi. ' Bu arada parakende satış fiyatlarına daha önce eklenen 250 liralık nakil üc- © reti bu defa 350 liraya ; çıkarıldı. 


FİYATLAR YENİDEN ARTABİLECEK 


Öte yandan, TV için tespit edilen zamlı fiyatların üç dört ay sonra yeniden artabileceği be-İirtildi. İmalatçılara göre, yapılan odevalüasyondan sonra firmaların ithalat girdileri için kur farkı yatırmaları gerekiyor. Bu farklar ise milyarla ifade ediliyor ve henüz Merkez Bankasına yatırılmadı. Bunun sonucu olarak TV fiyatların- da üç dört ay sonra yeni bir artış zorunlu olacak. 


Profesörler Tam Gün Yasasının iptalini istediler 


İSTANBUL (ÖZEL) İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri profesörleri, dün düzenledikleri basın toplantısında, Tam gün yasasının eşitsizlik yaratarak, hastanelerde çalışma barışını bozduğunu ileri sürdüler. 


Profesörlerin ortak açıklamasında, Tam gün yasasının 1,5 yıl ertelenmesi gerektiğini, sağlık personeli arasında ünvan, hizmet ve ücret bakımından eşitsizlik yaratıldığı için, hastanelerde büyük bir huzursuzluk olduğu öne sürülerek, özetle şunlara değinildi: 

"Bu durum düzelmediği takdirde, sıkıyönetimden sonra önleneme- 


sağlık bakanlığından olumlu, ya da olumsuz bir yanıt alamadık. Tıp Fakülteleri, SSK ve kamu hastanelerinden değerli öğretim üyeleri ve hekimlerin ayrılmaları kuruluşlara ve topluma önemli zararlar verecek ve tedavisi imkansız yaralar açacaktır. Yasa ve önetmelikle yurttaşın ekim seçme özgürlüğü ortadan kalkmıştır. Zira, 
20 gün sonra hastalar istedikleri hekime başvurmayacak. 

'Meydana gelecek aksaklıkların o önleneceğini umarız. Bu nedenle, son 
katılma tarihi olan 9 
Temmuz 1979'un ertelenmesini öneriyoruz. 
Ayrıca, ertelenme süresi 


yecek huzursuzluklar içinde daha sağlıklı ve ortaya çıkabilir. 2162 geniş tabanlı çalışma ve sayılı Tam gün yasası demokratik tartışma ile ve bağlı yönetmeliği doğru yolun bulunacağı- üzerinde başbakan ve nainanıyoruz." 

, Mataracı... 

(Baştarafı 1, sayfada) Demirel'in (gümrüklerde sını taşıyan, "1981 se- yolsuzluk yaptıklarını çimleri bana âittir" ya- Ortaya koyan bir müfetzılı bir notun fotokopi- tiş raporu okudu. 


sini de basına dağıttı. 


Dün bir basın toplantısı düzenleyen Mataracı, hükümetin gocunacak bir şeyleri olsaydı, MHP'nin gensorusundan kaçacaklarını, ancak, AP'nin verdiği önergenin, görüşüleceği gün mecliste bulunmayarak Demirel'in ve muhalefetin (oyunlarını bozduklarını, denetim- den kaçmadıklarını söyledi ve "Türk siyasi hayatında kaçmak deyince akla ilk gelen şahsın kim olduğunu herkes çok iyi bilmektedir” dedi. 
Mataracı, Demirel'in servetini DSİ müdürü olma- dan önce mi, sonra mi yoksa Başbakan olduktan sonra mı edindiğini sordu. Demirel'e ait İsparta'nın en büyük ke- 


reste fabrikası, Oteli, Yozgat Çimento fabrikası ve İskenderun'daki 


bazı gayrimenkullerle ilgili sorular da yönelten Mataracı, Yahya ve Ali 


Taşucu-Silifke 
Yürüyüş ve Mitingi 


22 Haziran Cuma 


Yürüyüş: İskele Meydanı Saat:9.00 
Miting: Hükümet Meydanı Saat:14.00 


Konuşmacı: Kamil SAYDAM (TİKP Silifke İlçe Başkanı) 


Doğan YURDAKUL (Aydınlık gazetesi yazarı) 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 


Mataracı, konuşmasını şöyle tamamladı: 

“Milleti cephelere bölen, iktidar ve koltuk hırsı uğruna devletin yüksek çıkarlarını bile zedelemekten o çekinmeyen muhalefetin başı, şunu iyice anlamalıdır ki, benim ne ortağım, ne de yeğenim tam yakalarına yapışılacağı sırada yurt dışına kaçmıslardır. _ 


Gözaltındaki... 


(Baştarafı 1, sayfada) ğinden serbest bırakıldı. 
Bu anfide öğrenim görmeyen 450 öğrenci de aleyhlerinde kuvvetli delillerin bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 


Tutuklu ve serbest bırakılan öğrencilerin yargılanmalarının önümüzdeki günlerde devam edileceği öğrenildi. 


Öte yandan 450 öğrencinin tutuklanmasıyla ilgili basına bir açıklama yapan Devrimci Gençlik Birliği,tutuklanan öğrencilerin hepsinin suçsuz olduğunu bu öğrencilerin foruma sahte solcular tarafından baskı sonucu sokulduğunu söyledi. 


İLAN 
Kadıköy 1. İcra Memurluğundan 975/10786 


Bir borçtan dola- yi mahçuz olup satılmasına karar verilen 


40.000.- lira kıymetin- de 363260 ve yine 40.000.- lira kiymetin- de 373387 nolu telefon intifa hakları Kadıköy 
1. İcra M.luğundan satılacaktır, 

Birinci satışın 2.7, 
1979 günü saat 14.00- 
14.15 arası yapılacağı, bugünde talip çıkmaz yahut teklif edilen fiyat muhammen kıymetin *751nl bulmazsa, 3.7. 
1979 günü aynı yer ve 
saatte yapılacak Ikinci satışta en çok fiyat verene Ihale edileceği, Ihale pulu ve tellaliye ücretinin alıcıya ait olacağı Ilan olunur. 13.6. 
1979 


Kadıköy 1.İcraM. 
(Basın:4611-594) 


FRANSA BELÇİKA 
95 Rue dela | ss rue 
' 
M ğ Josaphat, 
J/M 60 | 75017 Paris 1030 Brüxelles Tel: 6472120 


İSVEÇ HOLLANDA 
Gürgün, S 

Duvgrand S/A, | Bildstr. 53, 

1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, Tel: 

Tel: 08/296 628| 31 47 61 


ISVİÇRE Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
Ch. des Cotes I f f Gaylık 900 TL in Renens 1 yıllık 1800 TL 342172 


ABONE ÜCRETLERİ 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


1977 dönüm noktası oldu 


Şıvancılar Talabani'nin cephesine katıldılar 


e Barzani'yi Rusya yerine Amerika ile işbirliği vaptığı için eleştiren Şıvancılar arkalarında Rusya'nın olduğunu söylüyorlar 


*©Şıvancılara göre geçmişteki en büyük sömürgeci İngiltere değil, onun sömürgesi olan Irak, Suriye ve İran'dı. 
Diğer “büyük sömürgeci” ise Ingiliz emperyalizminin işgaline karşı bağımsızlık için savaşan Türkiye idi. 


' eŞıvancılar herkese “sömürgeci”, 


B M, 


“sosyal-şoven” diyerek kı şkırtmalara zemin olacak düşmanlık yayıyorlar. 


Celal Talabani Irak'ın Süleymaniye bölgesindeki Talaban aşiretinin reisidir. 46 yaşındadır ve Süleymaniye doğumludur. Bağdat'ta hukuk öğrenimi görmüş ve bir süre avukatlık 


yapmıştır. 


Talabanı Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne 1950'lerin başlarında katıldı. O sıralarda 20 yaşında genç bir delikanlıydı. KDP'nin başkanı Barzani ise yurt dışındaydı. Irak'taki 1958 
darbesinden sonra krallığın yıkılması üzerine Barzani geri döndü ve KDP de canlanmaya başladı. Bu sırada Parti sekreteri daha sonra Talabani ile birleşecek olan İbrahim Ahmettit, İbrahim Ahmet'ti: Talabani gibi hukukçu bir aydındı. Barzani, Irak'ın dışındayken KDP'yi fiilen yönetiyordu. 


1958'den sonra Barzani'nin gelişiyle birlikte KDP hızla gelişmeye başladı. O zamana kadar KDP içinde çeşitli görüşleri savunan ve çeşitli sınıflardan gelen insanlar vardı. Fakat parti içinde İbrahim Ahmet ve diğer aydınların etkileri kuvvetliydi. Talabani'nin de yıldızı parlamaya başladı. 
Ateşli bir hatip olan Talabani kısa sü- 


re de KDP içinde sivrilerek 1959 yılında yapılan 4. Kongrede, Siyasi Büro'ya girdi. 1964'de ise Parti Sekreterliğine getirildi. 


Talabani partiye katıldığı andan sitibaren Barzani'ye karşıydı. Ona göre Barzani "bir feodal ve bir köylü general"'di. Mücadeleye önderlik edebilecek nitelikte değildi. Fakat 1961 yılında savaşın başlaması ayrılıkların su yüzüne çıkmasını bir süre geciktirdi. 
Ancak 1964 yılındaki gelişmeler Talabani ile Barzani arasında ilk ciddi çatışmaya yol açtı. 


1963 başlarında bir grup genç subay darbe yaparak Irak Cumhurbaşkanı General Kasım'ı devirdi. Barzani bu olay üzerine yeni Irak yöneticilerine haber göndererek "özerklik 


hakkı" verilmesi halinde savaşı durduracaklarını bildirdi. Görüşmeler sonucu geçici bir ateş-kes ilan edildi. 
Bu sirada Talabani Cezayir, Kahire ve Beyrut'a gidiyor ve çeşitli görüşmeler yapıyordu. Talabani'nin bu tutumu Barzani'yi son derece kızdırdı. 
Barzani'nin temsilcisi olarak Bağdat'a giden Talabani bu seyahati Irak hükümetinin önerisi üzerine yapmıştı ve gideceğini Barzani'ye söylememişti. 
Barzani'ye yure bu görüşmelerin bir faydası yoktu. Ayrıca Talabani tam özerklik konusunun örüşüleceği sırada Irak hükümetinin bu isteğini kabul ederek sorunun uzamasına yol açıyordu. Bunun üzerine Barzani, bütün elçiliklere telgraf çekerek Talabani' nin kendilerini temsil etmediğini bildirdi. Talabani ise buna "Ben Barzani'yi değil KDP'yi temsil ediyorum." 
diye cevap verdi. Böylece Talabani ile Barzani ilk defa karşı karşıya geliyordu, Irak hükümetinin özerkliği kabul etmemesi üzerine savaş yeniden başladı. Talabani de kuvvetlerinin başına, Süleymani'ye ye döndü. 1964 yılında Irak hükümetinin "yeni bir Anayasa hazırlanarak Kürtlerin haklarına yer verileceği ve siyasi af çıkaraca: ğını! ilan etmesi üzerine Barzani ateşkes ilan etti. Bu karar üzerine Talabani ile Barzani arasında ayrılık patlak verdi. 


Talabani, ateş-kes kararını eleştirdi ve Barzani'vi Irak hükümetiyle uzlaşmak ve işsırliği yapmakla suçladı. 
Barzani'ye göre, savaş ve ekonomik sıkıntılar güçlerini yıpratmıştı, ateşkes biraz toparlanmalarına imkan verecekti. Talabani ise savaşa devam diyordu. Bu yüzden Barzani'nin bulunduğu bölgelerden çekilmesi için gönderdiği emri dinlemedi ve Mahuat'da bir toplantı düzenledi. Bu toplantının sonunda yayınladığı bildiride Barzani'ye karşı mücadele açtığını ilan etti. 


Talabani'nin bildirisi üzerine Barzani bir çağrı yaparak tutumlarından vazgeçmelerini istedi. İbrahim Ahmed'in uzlaştırmaya çalışmasına rağmen Talabani bu öneriyi kabul etme- di. Bunun üzerine 6. Kongre toplantıya çağrıldı. Talabani Kongreye katılmadı. Kongre sonunda Talabani' nin yerine Genel Sekreterliğe getirilen Habip Muhammet Kerim, Talabani'ye tekrar geri dönmeleri için çağrı yaptı. Ama Talabani buna da cevap vermedi. Bunun üzerine Barzani onların üzerine bir grup silahlı güç göngerdi. Talabani, İbrahim Ahmed ve silahlı adamları KDP'nin para, silah ve malzemesini de yanlarına alarak İran'a kaçtılar. Böylece Talabani fiilen KDP'den ayrılıyordu. 


faşist” 


Şıvancılar için 1977 
yılı bir dönüm noktası oldu. Bu yılın başında DDKD'ye hakim olan ve Rusya'nın yörüngesine giren, TKP ile ittifak yapmaya başlayan Şıvancılar bu yıl içinde Talabani ile de ilişki kurdular. 


ŞIVANCILAR 
TALABANİ İLE 
İLİŞKİ 
KURUYOR 


Talabani, Suriye'de çeşitli revizyonist fikirleri savunan grupları bir araya getirerek bir cephe kurmuş ve adina da "Kürdistan Yurtseverler Birliği" demişti. Şıvancılar, eskiden grubun lideri olan Sait Kırmızıtoprak' in tiksindirici hain” dediği Talabani'nin cephesine katıldılar, Bundan sonra Talabani'nin Türkiye kolu olarak çalışma- ya buşlayan Şıvancıların faaliyetleri iyice genişle- di. 


Rusya'nın, Suriye vasıtasıyla Talabani'ye gönderdiği silahları ve paraları alan Şivancılar Doğuda bugüne kadar hiç bir grupta görülmeyen ölçüde ağır silahlarla silahlanmaya başladılar. Bu hazırlıklar sonucu Şıvancılar ve Talabani 478 yılında, daha sonra etraflı olarak (o açıklayacağımız ve yüzden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Hakkari oçatışmalarında belirleyici bir rol oynadılar, 


AMERİKA YERİNE RUSYA'YLA 
İŞBİRLİĞİ 


Şıvancılar, o Talabani ile örgütsel ilişki kurduktan sonra Sovyetler'i daha da açıkca savunmaya, KDP ile Barzani'ye düşman ve kışkırtıcı bir tutum almaya başladılar. 


Şıvancılara göre, Barzahi, "Amerika emperyalizmiyle işbirliği yapan bir feodaldi.' “Gerici ve hain bir klikti” ... Tür. 
kiye KDP “sömürgeci güçlerle ve feodallerle işbirliği" halindeydi. Türkiye'deki (o mücadelenin gelişmesini engelli yYylardı. Buna karşı ne yapılmalıydı? 'Şıvancılar, Amerika'ya şiddetle çatarken, KDP'yi Amerikancılıkla suçlarken ne yapılmasını istiyorlardı? Şivancıların istediği Amerika yerine Sovyetler'le işbirliği yapmaktı. 


Şıvancılara göre, başını Sovyetler'in çektiği “dünya sosyalist sistemi" bağımsızlık o savaşlarını destekliyordu. Onlara göre bu destek tayin ediciy- di. "Dünyada da Sömürgeciliğe karşı hareketler dünya sosyalist sisteminin desteğiyle geniş alanlara yayılıyordu." 


Şıvancılar Barzani'ye yönelttikleri Amerika ile işbirliği eleştirisinin arkasına Saklanarak sistemli bir şekilde yeni "kurtarıcının” Rusya olduğu propagandasını yapmaya 


başladılar. Böylece onla rın Amerikan emperyalizmini eleştirmeleri ve dillerindeki o anti-emperyalizm sözcüğünün samimi olmadığı da ortaya çık- ti 


Nitekim, Barzani'yi eleştirirken de en önce, onun hareketi “dünya sosyalist sisteminden" ve “müttefiklerinden” kopardığını o söylüyorlardı. 
Onlara göre Barzani, Amerika ile değil de Rusya ile işbirliği yapsaydı, en büyük devrimci olacaktı. 


Şıvancılar, Rusya ile işbirliğini sadece lafla savunmakta da kalmadılar. 
1978 yılı içinde Rusya' 
nın Suriye'den Talabani vasıtasıyla gönderdiği silah ve para ile bölgede büyük çaplı kışkırtmalara girdiler. Gittikçe Rus işbirlikçisi karakter kazanan oŞivancılar, bugün Doğu bölgesinde Rusya' nın yaratacağı bir kışkırtma ve kargaşalıkta kullanacağı grup olmak durumundadırlar, Bu yüzden de Doğudaki kışkırtma peşinde koşan gruplar arasında en tehlikelisi Şıvancılardır, 


SÖMÜRGECİLİK TEORİSİNİN 
ARDINDAKİ 


Şıvancılar aynı zamanda en keskin bir şekilde milliyetçilik yapıyorlar, Bu nitelikleri ile, Türkiye'de Sovyetler'in iç savaş çıkartıp, halklari birbirine boğazlatarak yurdumuza hakim olma 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞCİLERİ VE EZİLENHALKLAR, BİRLEŞİN” 


*©7975'ten sonra daha önce Kürtleri kırdıran Rusya, 


onların “hamisi” pozlarını takındı. Rusya'nın Doğudaki kışkırtmalarında kullanacağı grup Şıvancılardır. Bu vüzden de Doğudaki en tehlikeli grupturlar. 


Barzani Talabani ile birlikte, Talabani bir ara KDP Genel Sekreterliğini ele geçirecek, ancak daha sonra Barzani'den ayrılarak Irak ordusu ile birlikte ona karşı savaşacaktı. Bu olay üzerine Barzani taraftarları Talabani'ye Cahş (Hain) lakabını takacaklardı. 


planının uyguluyacısı durTumundalar. MHP ve TKP'nin karşılıklı olarak oynadıkları oyunu, Doğuda. üstlenen grup Şi vancılardır. 


Şıvancılara göre Türkiye kapitalist ve klasik sömürgeci” bir devlettir, Doğu sömürgeci güçlerin işgali altındadır. “Kürdistan bölgesinin, feodal ü retim ilişkilerinin olgunlaşıp kapitalist üretim ilişkilerinin filizlendiği bir dönemde dört sömürgeci devlet (Türkiye, Irak, İran ve Suriye kastediliyor) tarafından parçalandığını, her parçanın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden bağımsizlaştırılarak klasik olarak sömürgeleştirildiğini"' iddia ediyorlar. "Sömürgecilerin" de "alt yapıda kapitalizm hakim olmasına rağmen, feodal üst yapı kurumlarını en bağnaz bir şekilde ayakta tutmaya çalıştıklarını" öne sürüyorlar. 


Görüldüğü gibi Şıvancılar ne kadar anti-emperyalist olduklarını söylerlerse söylesinler, tes- 


pitlerinde emperyalizm diye bir şey yoktur. 
Onların ülkelerini dört 


parçaya böldüklerini söyledikleri "büyük sömürgecilerden"' Irak o zamanlar İngilizlerin “mandası” altında bir sömürgeydi ve İngiliz emperyalistleri Trak Kürdistan'ın da sömürgeleştirmek için uğra- 


şıyordu. İngilizlere karşı direnenler ise yine bizzat Kürtler oldu. Diğer "büyük sömürgeci” İran da Irak'tan farklı bir durumda değildi. Öteki "sömürgeci" Suriye Fransızların sömürgesi idi. Türkiye Cumhuriyeti ise o yıllarda birakâlım sömürgeciligi, sömürgecilerin işgal ettiği yurdunu kurtarmak ve bağımsızlığını kazanmak için mücadele ediyordu. Orta Doğudaı parçalayan esas güçlerse, ne bağımsızlığı için savaşan Türkiye, ne de sömürge boyunduruğu altındaki Irak, İran ve Suriye'ydi. Bölgeyi kendi menfaatleri için parçalayan, sömürgeleştiren ve bu amaçla "böl ve yönet“ politikası uygulayarak halkları birbirine karşı kışkırtan İngiliz emperyalistleriydi. 


Şıvancılar daha da ileri giderek, o dönemde, bizzat İngiliz emperyalistlerinin Kürtler de dahil, bütün Türkiye'yi sömürgeleştirmek ve Kürtlerin ve Türklerin birleşerek yürüttükleri bağımsızlık mücadelesini kırabilmek için yarattıkları kışkırtmaları "milli hareketler" olarak niteliyorlar, 


Şıvancıların sömürgecilik teorisi Türklerle Kürtler arasında boğazlaşma- yı körükleyen, emperyalistlerin, özellikle de Rus- 


Yukarda Rus yapısı iklaşinkoflarla' donatılmış bir Talabani müfrezesi görülüyor. 


ya'nın bölgede ve Kürtler arasında yaptığı kışkırtmaları gözden gizleyen gerici ve revizyonist bir tezdir. 


Şıvancılar bu bakışla hareket ederek, Doğuda» ki bazı grupların dışında, Türkiye'deki bütün siyasi güçlere sömürgeci ', “faşist” veya "sosyal şoven” damgasını yapıştırı yorlar Sadece AP ve MSP değil, CHP'de, Şıvancılara göre, “gerici ve sömürgeci” bir partidir. Sovyetler'in körüklediği kargaşalığa karşı çıkanlar ise 'Amerikan işbirlikçisi, CIA, MİT ve SAVAK'ın ajanıdır.” Kürtlerin içinde de Şıvancılara karşı çıkanlar, birliği savunanlar, “milli haindir", Sow yetler'in körüklediği bölücülüğe en kararlı olarak karşı çıkanTürkiye İşçi Köylü Partisi ise Şıvancıların baş hedefidir. 

Şıvancılar etkileri altına aldığı gençlere herkesi düşman göstererek, kışkırtmaları için uygun bir zemin yaratmaya çalışıyorlar, 


Şıvancıların en çok kullandığı slogan ise “Kahrolsun Sömürgeci- 


liktir. 
RUSYA'NIN 
POLİTİKASI 


Şıvancıların Rusya ile işbirliğini savunmaya başladığı ve DDKD'nin bun- 


ların hakimiyeti altına girdiği sırada Talabani de Türkiye've yönelik faaliyetlerini artırıyordu. Bölge çapında da emperyalist güçler arasında önemli gelişmeler oluyordu. 


Amerikan emperyaliz- mi Barzani'nin yenilgisi üzerine Kürtler içinde eski itibarını kaybetmiş ve herkesin saldırdığı bir güç olmuştu. 

Öte yandan Sovyetler Birliği için Orta Doğu gittikçe önem kazaniyordu. Sovyetler Birliği bu bölgede Amerikan emperyalizminin yerini almaya hazırlanıyordu. Orta Doğuyu hakim olması halinde Rusya, Amerika' ya en büyük darbelerden birini vurmakla kalmayacak, aynı zamanda büyük bir güç yığdığı ve tehdidi altında tuttuğu Avrupa kıtasını da doğrudan baskı altına alacaktı. Bu gelişmeye bağlı olarak Sovyetler 1975 yılından itibaren Orta Doğu ve Türkiye ile daha fazla ilgilenmeye başladılar. Özellikle Türkiye'ye sizabilmek ve nüfuzlarını artırabilmek için bütün imkanlar- dan yararlanmaya çalıştilar. 

Moskova'nın bu şartlarda gözünü diktiği hedeflerden birisi de Kürtler oldu. Daha önce Irak Baas'ının kendisiyle işbirliği yaptığı sırada, onları her türlü silah ve destekle Kürtlere karşı kişkırtan Rusya yavaş yavaş tutum değiştiriyordu. Irak da 1977 yılından itibaren Moskova ile ilişkilerini azaltmaya çalışıyordu. Nitekim 1978 
yılında Irak'ın Moskova' ya karşı tutumu daha da açık bir hal aldı. Irak Hükümeti ülkede yıkıcı faaliyetlerde bulunan : Rus işbirlikçisi subay ve memurlar 'utukladı ve Rusya'ya verilen askeri imtiyazların bazılarını iptal etti. 

Moskova, Türkiye, 1- rak ve İran'da etkisini artırabilmek için Kürtlerin başı üzerinden bölgeye hakim olma planları yapıyordu. 

Bu gelişmeler içinde gerek Talabani'nin, gerekse Türkiye'deki Şıvancıların, Rusya'nın açık bir şekilde kışkırtmalara başlamasından Sonra faalivetlerini son derece artırdıkları dikkat çekicidir. 

Nitekim, bu sırada, o zamana kadar Kürt meselesine ilgi göstermeyen Moskova yanlısı TKP de, birden harekete geçiyor ve Doğu Berlin'den yaptığı Kürtçe vayınlarla Doğuda Sovyet işbirlikçisi fikirlerin pPropagan-- dasına başlıyordu. TKP yanlısı İGD, İKD gibi kuruluşlar o Doğuya boy gösleriyor ve TKP her 


yanda Talabani ve Şıvancılarla işbirliği yapıyordu. 


YARIN 


Talabani 
Türkiye” ye el atıyor 


